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Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering luxe paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 296 blz.

Prijs ca. € 22,50

ISBN 978 90 446 5582 7

ISBN e-boek 978 90 446 5583 4

NUR 301

Verschijnt mei

LALE GÜL (1997) is schrijver en colum-

nist. Tot haar zeventiende ging ze in 

het weekend naar een Koranschool 

van Stichting Milli Görüş, daarna 

studeerde ze Nederlands aan de VU. 

In 2021 verscheen haar debuut Ik ga 

leven, een onverbiddelijke bestseller.

In februari 2021 werd de literaire wereld overdonderd door Ik ga leven, 

de openhartige, ontroerende en vlijmscherpe debuutroman van Lale 

Gül over haar jeugd in een strenggelovig moslimgezin. Lale verlangde 

naar vrijheid, en die zou ze krijgen.

Drie jaar later blikt Lale terug op de eerste jaren van haar nieuwe leven. 

Dat heeft haar succes gebracht, prijzen, steun, nieuwe ontmoetingen 

en vriendschappen, en vooral vrijheid. Maar aan de andere kant is ze 

bedreigd en wordt ze uitgekotst door haar familie, vrienden van vroe-

ger, de moslimgemeenschap en zelfs haar zusje, dat nog wél gelovig is 

en met volle overtuiging een hoofddoek draagt.

In haar tweede roman, Ik ben vrij, beschrijft Lale met haar geheel eigen 

pen, die honderdduizenden lezers al wist te ontroeren, op goudeer-

lijke wijze haar nieuwe leven. Ze neemt ons mee in haar bestaan van 

succesvol schrijver en tegelijk afvallige. Ze bezoekt lezingen, vrienden, 

schoonouders, de burgemeester van Amsterdam, restaurants en thera-

peuten, maar niet langer haar familie. Voor haar vrijheid heeft ze een 

hoge prijs betaald. Was die het waard?

 

Drie jaar na haar d 
debuutroman maakt 

averend succesvolle 
 Lale Gül de balans op 



• Aankondigings-

 pakket met posters

 en ansichtkaarten

• Etalagedoeken

• Displays

• Blow-upboeken

• A1- & A2-posters

• Boekenleggers

Winnaar NS Publieksprijs 2021

Nederlander van het Jaar 2021

Beste Luisterboek Storytel Awards 2022

Winnaar Pim Fortuynprijs 2022

Meest geleende boek 2022

Winnaar Euregio Literatuurprijs 2023

Vertaald in het Engels, Frans, Duits, 

Sloveens en Italiaans

Filmrechten verkocht

‘Een verbluffend eerlijke inkijk in 
de belevingswereld van Gül.’

DE VOLKSKRANT

‘Vlammend debuut.’

NRC

‘Gül is giftig, grof gebekt en 
grappig, maar ook kwetsbaar.’

TROUW

‘Onweerstaanbaar grappig.’

HET PAROOL

‘Ambitieus en gedurfd met een 
geheel eigen stijl.’

DE TELEGRAAF

‘We zijn een schrijver rijker, dat 
lijdt geen twijfel.’

P.F. THOMÉSE

‘Deze perspectieven van een 
eenzame vrouwelijke rebel die niet 
weet waar of bij wie ze terechtkan 

zijn nieuw in de Nederlandse 
migrantenliteratuur.’

THE NEW YORK TIMES

350.000 EXX. 
VERKOCHT

• Etalagedoeken

• Displays

• Blow-upboeken

• A1- & A2-posters

• Boekenleggers

• Betaalde online-

 campagne

• Aankondigings-

 pakket met posters

 en ansichtkaarten

• Veel media-aandacht 

• Advertenties in

 landelijke bladen &

 kranten

• Buitenreclame



Omslag Jan van Zomeren/

Claire Witteveen

Uitvoering luxe paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 352 blz.

Prijs ca. € 23,99

ISBN 978 90 446 5321 2

ISBN e-boek 978 90 446 5322 9

NUR 301

Verschijnt februari

Op een warme septembermiddag in 2020 trekt de verteller van 

Open de deur van het huis van zijn geliefde achter zich dicht.

Na zeven intense jaren zijn ze ver uit elkaar gedreven. In de weken 

en maanden erna probeert hij te begrijpen wat er is gebeurd. Hoe 

konden twee mensen die zoveel van elkaar houden elkaar zo veel 

verdriet doen? En kunnen ze elkaar na alles nog terugwinnen?

Open is een roman voor iedereen die liefdesverdriet kent of heeft 

gekend. In zijn kenmerkende, intieme stijl beschrijft Philip Huff 

een opbloeiende liefde, de ineenstorting ervan en de pogingen 

elkaar weer te vinden. Het boek is zowel een persoonlijk verhaal 

als een literaire montage van de mooiste en pijnlijkste momenten 

van een onconventionele liefdesgeschiedenis. Bovenal is het een 

scherpzinnig en vaak nietsontziend zelf onderzoek van een van 

onze meest kritische en gedreven schrij vers.

• Blow-upboeken

• Vooruitboekjes

• Posters

• Boekenleggersman van de auteur  
 Niemand in de stad

De nieuwe, indringende ro 
van Wat je van bloed weet en



Prijs € 15,- 

ISBN 978 90 446 5519 3

MEER DAN 
50.000 EXX.
 VERKOCHT

De #1-bestseller  
Wat je van bloed weet, 

nu als midprice
‘Een pakkend, aangrijpend 

boek, dat schokt en bij 
vlagen door de ziel snijdt, 

maar zonder dat er ronduit 
sensationeel of sentimenteel 

gedaan wordt.’
NRC ••••

‘De beste passages zijn die waarin 
de hoofdpersoon gedwongen is tot 
innerlijk conflict, zelfonderzoek na 
botsingen met zijn omgeving. Dan 
blijkt hij een veelkantig personage 

en blijkt dat het wel degelijk mogelijk 
is om trouw te zijn aan zowel de 

waarachtigheid als aan het ambacht 
van een krachtige vertelling.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Wat je van bloed weet is een 
mooie, pijnlijke en eerlijke 
roman over leven mét en 
overleven zonder geweld.’

DE TELEGRAAF ****

‘Een mooi maar 
huiveringwekkend boek. 
Blinkend als de tand van 

een wolf.’
DE LIMBURGER

PHILIP HUFF (1984) is 

schrijver en regisseur. Eerder 

schreef hij onder meer de 

succesromans Dagen van 

gras en Niemand in de stad. 

Zijn laatste roman, Wat je 

van bloed weet, behaalde 

in de week van publicatie 

meteen de eerste plaats van 

De Bestseller 60 en bleef daar 

maandenlang in staan. Open is 

zijn vijfde roman.
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Achteraf leek alles belangrijk. Maar de waarheid was dat 
die dinsdag, de dag van de moord, een heel gewone dag 
was, waarop de dingen hun gewone gang gingen. 
De zon was stralend opgekomen, en iedereen in het dorp 
leek al even vroeg opgestaan om het eerste werk klaar te 
hebben nog vóór het echt heet zou worden. Rond vijven 
liepen de meisjes al in het ochtendlicht met hun emmers 
door het veld om de koeien te gaan melken. 
Na het melken en het ochtendmaal, toen de vroege dauw 
was opgedroogd, vertrok de een na de ander in de rich-
ting van het hooiland. Langzaam werd het drukker in het 
veld. Hier en daar waren groepjes mannen nog een enkel 
achtergebleven stuk grasland aan het maaien, maar de 
meeste mensen – boeren en boerinnen, knechten en 
meiden – waren bezig om het droge hooi op de wagens te 
steken, in de hoop dat ze voor de avond viel alles binnen 
zouden hebben.
Het wemelde van de getuigen in de polder. Het was hartje 
zomer, midden in de hooitijd. Het gebeurde op klaar-
lichte dag. 
Toch leek niemand iets gezien te hebben van wat zich tus-
sen de bomen en het struikgewas bij Het IJzeren Veulen 
had afgespeeld. 

Na het succes van 
De hoeve en het hart 

presenteert Enny 
de Bruijn zich als 

romanschrijver en 
wekt een cold case 

tot leven 



Omslag Bart van den Tooren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 288 blz.

Prijs ca. € 21,99

ISBN 978 90 446 5470 7

ISBN e-boek 978 90 446 5471 4

NUR 301

Verschijnt mei

• Posters

ENNY DE BRUIJN (1968) is schrijver, 

historisch onderzoeker en journalist. 

Ze publiceerde onder meer het veel-

geprezen boek De hoeve en het hart 

(2019), een historische studie over een 

plattelandsgemeenschap in het Gel-

derse rivierengebied, die genomineerd 

werd voor de Libris Geschiedenis Prijs 

en bekroond met de Prof. Van Winter-

prijs. Het in dat boek beschreven dorp 

vormt nu het decor voor de roman Het 

IJzeren Veulen.

Over De hoeve en het hart:
‘Wat De Bruijn met de documenten doet is adembenemend; 

één grote ode aan het bekloppen van kleine feitjes tot er leven 
in komt.’

NRC

‘Dit boek doet zeker niet onder voor mentaliteitshistorische 
klassiekers als Montaillou van Le Roy Ladurie.’

HISTORISCH NIEUWSBLAD

‘Het brengt mensen uit vervlogen tijden dichterbij, in hun 
wel en wee, in hun moeizame en boeiende bestaan, met hun 

interesses, vreugde en hoop.’

FRIESCH DAGBLAD

M E I /  1 5  /  H I S T O R I S C H E R O M A N

Op een zonnige zomerdag in 1676, midden in de hooitijd, wordt er een 

lijk met een ingeslagen schedel ontdekt in de polder. Geen mens heeft 

iets gezien, maar iedereen in het dorp speculeert er meteen lustig op los 

wie de dader zou kunnen zijn. De verhalen zingen steeds luider rond, over 

onverzoenlijke vetes, ongeneeslijke verslavingen en duistere familiegehei-

men. Middelpunt van de gebeurtenissen is Gijsbertje de Jongh, waardin 

in de herberg De Fortuyn, die langzaam maar zeker de waarheid achter de 

moord ontdekt. Maar wil ze die waarheid wel aan het licht laten komen?

Het IJzeren Veulen is een klassiek detectiveverhaal met een historische 

kern. De moord is echt gepleegd in 1676, en voor de sfeer en de persona-

ges is rijkelijk geput uit de overgeleverde processtukken, samen meer dan 

vijfhonderd pagina’s vol levendige details. Wie dit boek openslaat, stapt 

de kleurrijke wereld van een zeventiende-eeuws dorp aan de rivier binnen, 

waar de gebruiken anders en soms vreemd zijn, maar waar de mensen 

even sluw en berekenend, even beminnelijk en kwetsbaar zijn als de men-

sen van vandaag.

Het IJzeren Veulen

E N N Y  D E  B RU I J N
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Acht jaar schreef 
Andrew O’Hagan aan 

Caledonian Road,  
zijn magnum opus: 

een onweerstaanbare, 
niet weg te leggen 
roman over onze 

tijd. Over rijken en 
armen, bevoorrechten 

en achtergestelden, 
mensen mét en 

zonder moreel besef



Oorspronkelijke titel Caledonian Road

Vertaling Hilje Papma en Marlies 

Weyergang

Omslag Jaya Miceli

Uitvoering luxe paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 656 blz.

Prijs ca. € 27,50

ISBN 978 90 446 5331 1

ISBN e-boek 978 90 446 5332 8

NUR 302

Verschijnt april

• Posters

• Boekenleggers

ANDREW O’HAGAN (1968) is een 

Schotse schrijver die tot de belangrijk-

ste stemmen van zijn generatie wordt 

gerekend. Drie van zijn boeken werden 

genomineerd voor de Booker Prize en 

hij won verschillende literaire prijzen, 

waaronder de Christopher Isherwood 

Prize voor zijn laatste roman Mayflies. 

Zijn werk is vertaald in vijftien talen. 

Caledonian Road zal worden bewerkt 

tot tv-serie onder regie van Johan 

Renck, die een Emmy Award won voor 

zijn serie Chernobyl.

A P R IL /  1 9  /  R O M A N

Londen, mei 2021. Campbell Flynn, kunsthistoricus en intellectuele 

celebrity, betreedt het rijk van de middelbare leeftijd. Gevoed door een 

behoefte aan bewondering en de fijnere dingen van het leven neemt hij 

mensen niet half zo serieus als zij zichzelf nemen. Hetgeen de eerste van 

zijn vele fouten zal blijken.

De tweede? Milo Manghasa, zijn briljante en provocerende student. Milo 

komt uit een onbekende en onzekere wereld, hij heeft ervaringen en 

ideeën die zijn docent prikkelen. Maar hij heeft ook een plan.

In de loop van een gevaarlijk jaar zal een web van misdaden, geheimen en 

schandalen aan het licht komen, en Campbell Flynn zal zichzelf misschien 

niet kunnen beschermen tegen de verpletterende ontmaskering van alle 

privileges die hij bezit. Maar hij wist het altijd al: als zijn leven zou instor-

ten, zou dat in de openbaarheid plaatsvinden.

Acht jaar schreef Andrew O’Hagan aan Caledonian Road, zijn magnum 

opus: een roman over rijken en armen, bevoorrechten en achtergestelden, 

mensen mét en zonder moreel besef. Het is een roman van victoriaanse 

proporties en onbetwistbaar een monumentaal boek voor onze tijd.

Caledonian Road

A N D R E W  O ’ H AG A N

‘Het is niet alleen O’Hagans grootste boek, maar ook de 
beste en grootste roman die iemand sinds tijden in ons land 

geschreven heeft. (...) Niet alleen regel voor regel, maar pagina 
voor pagina is het hilarisch grappig. Geweldig. Caledonian Road 

is buitengewoon.’

JOHN LANCHESTER, AUTEUR VAN DE SCHULD VAN HET GENOT EN KAPITAAL

‘Andrew O’Hagan heeft met dit magnum opus meer gemaakt 
dan alleen een geweldig boek; hij heeft een sociaal wonder 

geschapen.’

JOSHUA COHEN, WINNAAR VAN DE PULITZERPRIJS VOOR THE NETANYAHUS

‘Ik vond deze roman geweldig: de ambitie, de omvang, de 
trefzekerheid, de zwier, de energie en het plezier in het 

schrijven. Het is Dickens en Wolfe en Thackeray en Hogarth 
en Amis.’

PETER MORGAN, MAKER VAN THE CROWN, FROST/NIXON EN RUSH



Veertien 
jaar na het 
verschijnen 

van het eerste 
deel, nu het 

tiende en 
laatste deel 

in de beste en 
spannendste 
crimeserie uit 
Scandinavië

MEER DAN  
EEN MILJOEN EXX.  

VERKOCHT IN  
NEDERLAND

Vul de reeks aan met 
aanbiedingskorting en 

ontvang een Serie Q- 
schapstrook
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Oorspronkelijke titel Syv kvadratmeter

med lås

Vertaling Kor de Vries

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 496 blz.

Prijs ca. € 22,50

ISBN 978 90 446 4768 6

ISBN e-boek 978 90 446 4769 3

NUR 305

Verschijnt maart

• Plafondhangers

• Backcards

• Posters

JUSSI ADLER-OLSEN (1950) is dé 

ongekroonde koning van de Scandina-

vische misdaadliteratuur. Eén raam, 

geen sleutel is het tiende en laatste 

boek uit zijn razendpopulaire Serie Q. 

Van deze serie zijn in Nederland al 

meer dan een miljoen exemplaren ver-

kocht. De boeken van Adler-Olsen zijn 

internationaal bekroond en met groot 

succes verfilmd.

Alleen al in Nederland werden 
meer dan anderhalf miljoen 

boeken verkocht

Over Natriumchloride:
‘Jussi Adler-Olsen is niet de eerste Deense auteur die zijn 

maatschappijkritiek en ongenoegen over de gang van zaken op 
het nationale en internationale politieke toneel in een thriller stopt, 

maar hij is wel een van de weinigen die dat met een flinke dosis 
humor doet.’

KNACK

‘De spanning neemt bladzijde na bladzijde toe.’

NRC

Over Slachtoffer 2117:
‘De Deense misdaadauteur Jussi Adler-Olsen draait er zijn hand niet 

voor om. Als hij je de stuipen op het lijf wil jagen, weet hij precies 
hoe hij dat moet doen.’

THE NEW YORK TIMES

M A A R T / 2 3  /  L I T E R A IR E T H R IL L E R

Tweede kerstdag. Carl Mørck zit met handboeien om op de achterbank 

van een politieauto onderweg naar Vestre Fængsel. Na vijftien jaar heeft de 

gewelddadige spijkerpistoolzaak hem ingehaald en aanklachten wegens 

drugssmokkel en moord dreigen zijn leven en carrière te verwoesten.

Zijn collega’s bij de politie in Kopenhagen keren hem de rug toe en al snel 

wordt het Carl duidelijk dat zijn leven tussen de gedetineerde misdadigers, 

oplichters en corrupte agenten in acuut gevaar is. Maar wie heeft er een 

beloning van een miljoen op Carls hoofd gezet – en waarom?

Terwijl Carl Mørck in den blinde vecht tegen de handlangers van de onbe-

kende persoon achter de schermen moeten Rose, Assad en Gordon tegen 

een rechtstreeks bevel van de chef-Moordzaken in gaan en proberen de 

lange, ingewikkelde draden van de spijkerpistoolzaak te ontrafelen.

In de langverwachte finale van Serie Q staat de wereld op zijn kop. De 

goeden blijken de kwaden te zijn, de kwaden de goeden en de slachtoffers 

de sterksten.

Eén raam, geen sleutel
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Omslag Kris Demey

Uitvoering gebonden

Formaat 11 x 14 cm

Omvang ca. 128 blz.

Prijs ca. € 12,50

ISBN 978 90 446 5580 3

ISBN e-boek 978 90 446 5581 0

NUR 320

Verschijnt reeds verschenen

• Ansichtkaarten

HERMAN BRUSSELMANS werd gebo-

ren te Hamme op 9 oktober 1957. Na 

veel vijven en zessen groeide hij uit 

tot misschien wel een heel belangrijk 

auteur. De schrijver is bescheiden, 

beleefd en vriendelijk. Vele fans zijn 

hem daar dankbaar voor, en ook voor 

z’n meer dan 85 boeken, die de litera-

tuur steeds weer op stelten zetten.

Hoe een roker een 
niet altijd overtuigde 

ex-roker wordt

R E E D S V E R S C H E N E N / 2 5  /  L I T E R A IR E N O N - F I C T IE

Op 1 oktober stopte Herman Brusselmans met roken. Vanaf deze voor 

hem historische dag hield hij, tot en met de eerste november, een dag-

boek bij over z’n strijd met het afzweren van de sigaret. In Ex-roker vertelt 

hij over z’n ambassadeurschap van Stoptober, de vereniging die zo veel 

mogelijk mensen van het roken af wil krijgen; over het bezoeken van 

Smokers Anonymous; over z’n eerste sigaret; over andere rokers; over de 

ellende van het stoppen; over de voor- en nadelen van de Marlboro; over 

alternatieven voor nicotine; over z’n wens om ondanks alles heel oud te 

worden en er lang te zijn voor vrouw en kind, en over andere factoren in het 

moeilijke bestaan van zij die hun longen eindelijk lucht willen geven. In 

een nawoord maakt Brusselmans de balans op.

Het dagboek van de ex-roker Herman Brusselmans werd met veel succes 

voorgepubliceerd op de website en in de papieren versie van het befaamde 

weekblad HUMO. Het nawoord werd niet eerder gepubliceerd.

Ex-roker is journaalliteratuur van de bovenste plank, en zal herkenning 

bieden aan zowel rokers als niet-rokers als iedereen die ooit met roken of 

niet roken te maken heeft gehad.

Ex-roker

H E R M A N  B RU S S E L M A N S
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LaatLaat  je meevoeren naar je meevoeren naar 

    ManaguayManaguay
ONTDEK DE BINNENLANDEN VAN DE ONTDEK DE BINNENLANDEN VAN DE 

SYMPATHIEKSTE MILITAIRE DICTATUUR SYMPATHIEKSTE MILITAIRE DICTATUUR 
VAN ZUID-AMERIKAVAN ZUID-AMERIKA



Een maand in Managuay

R O G E R  A B R A H A M S

Land van taco’s, tango’s en tanks

Stef Beckers is student in Utrecht. Na een college Spaans doet zijn hoogle-

raar hem een aanbod: wil hij misschien een maand in Managuay stude-

ren? Managuay is de laatste militaire dictatuur van Zuid-Amerika en een 

land waar alle clichés tot leven komen. Elke dag is het veertig graden, 

tequila wordt verkocht in halveliterblikken en bij verkeersongelukken 

overlijden vooral overstekende lama’s en mariachiorkesten. Maar Stef wil 

journalist worden en hoopt in Managuay op een Grote Primeur. Mooi zo, 

antwoordt de hoogleraar – zou hij dan een pakketje willen meenemen voor 

een vriend?

Eenmaal in Managuay belandt Stef in een web van intriges, bevolkt door 

besnorde militairen, maoïstische rebellen, gevluchte nazi’s, een cynische 

correspondent en een lokale schone. Wie kan hij vertrouwen?

Een maand in Managuay is een even spannende als geestige roman over 

ambitie, vriendschap, liefde en de Fuego Infierno Volcánico, de heetste 

chilipeper ter wereld, gesitueerd in een land als de mensheid zelf: vol 

schoonheid en drek. Voor de fans van Narcos, Indiana Jones, de J. Kessels- 

romans van P.F. Thomése, Monty Python en Fargo.

Omslag Prometheus

Illustratie Erik Kriek

Uitvoering luxe paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 320 blz.

Prijs ca. € 22,99

ISBN 978 90 446 5486 8

ISBN e-boek 978 90 446 5487 5 

NUR 301

Verschijnt februari

• Reisposters

• Nu al vaststaande pers: 

 VARAgids en De Limburger

ROGER ABRAHAMS (1977) is histori-

cus en journalist voor de VARAgids. 

Hij heeft door heel Latijns-Amerika 

gereisd, maar Managuay kent hij het 

best.

F E B R U A R I /  2 8  /  R O M A N
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 over ambitie, vriendschap,  
 Fuego Infierno Volcánico,  
te chilipeper ter wereld

Een roman  
liefde en de  

de heets



Prijs € 15,-

ISBN 978 90 446 5590 2

Verschijnt maart

Nu als 
midprice

BEKEND VAN 
DE SHITSHOW
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‘Het beste boek dat ik dit 
jaar las.’

FANNY VAN DE REIJT, 

DE MEDIAMEIDEN

‘Dit boek is grappig, wrang, irritant 
en zeker herkenbaar voor velen.’

NRC

‘Het is echt smullen. 
Dit is een dikke tip!’

AAF BRANDT CORSTIUS

‘Een werkelijk 
fantastisch en geweldig 
boek! Eigenlijk in één 
ruk uitgelezen.’
ILSE WARRINGA

‘Er zit een geweldig verhaal 
in over een vriendinnengroep 
dat me woest maakte en 
waarvan ik wil dat iedereen 
het leest om het erover te 
hebben.’

HARO KRAAK

‘Ze krijgt je volledig mee in 
haar afkeer, soms bijna haat, 
je herkent je eigen gevoelens 

van kapsoneslijders, snobs en 
aanstellers die het leven van 

de hoofdpersoon dwarsbomen. 
(…) Wat een zalig boek, wat 

een genot om te lezen, wat een 
schrijfster.’

DE LIMBURGER ****

‘Droogkomisch is haar 
stijl, met een goed 

gevoel voor timing en 
dialogen.’

TROUW

‘Zal nog lang nagalmen in de 
wereldliteratuur.’

JORT KELDER

‘Hoogenberk spaart 
zichzelf niet in dit 

ijzersterke debuut.’
HERMAN KOCH

MEER DAN 
20.000 EXX. 
VERKOCHT



De interviewer sprak mijn naam uit, 
waardoor mijn gedachten onderbro-
ken werden. Ik spreek mijn naam 
niet uit, zelfs niet in mijn hoofd. Ze 
had hem correct uitgesproken, wat 
over het algemeen niet gebeurt.
Ik ben Adela, zei ze. Ze had een oog-
lapje en blond haar met dezelfde 
kleur en textuur als hooi. Ik ben de 
vicesecretaris.
Van...?
Ga zitten.
Dit was mijn zesde gespreksronde. De 
baan waar ik naar solliciteerde was 
een interne vacature. Ze was geclas-
sificeerd als ‘Beveiligingstoegang 
Niveau 4-5’, omdat het onbeleefd was 
om op papierwerk met loonschalen 
de stempels TOPGEHEIM en ULTRA-
GEHEIM te gebruiken. Ik was nog niet 
gemachtigd voor Ultrageheim, van-
daar dat niemand me wilde vertellen 
om wat voor baan het ging. Omdat het 
bijna het drievoudige opleverde van 
mijn huidige salaris vond ik het prima 

om in zalige onwetendheid te verke-
ren. Om het tot hier te schoppen had 
ik hoge cijfers moeten halen voor Eer-
stehulpverlening, Bescherming van 
Kwetsbare Personen en de toelatings-
test voor immigranten van het minis-
terie van Binnenlandse Zaken. Ik wist 
dat ik nauw zou samenwerken met 
een vluchteling of vluchtelingen op 
een hoog niveau en met bijzondere 
behoeften, maar ik wist niet waar ze 
vandaan gevlucht waren. Ik ging uit 
van politiek belangrijke overlopers 
uit Rusland of China.
Adela, vicesecretaris van God mag 
weten wat, stak met hoorbaar gekraak 
een blonde lok achter haar oor.
Je moeder was een vluchteling, toch? 
zei ze, wat een gestoorde manier is 
om een sollicitatiegesprek te begin-
nen.
Ja, mevrouw.
Cambodja, zei ze.
Ja, mevrouw.
Die vraag was me in de loop van het

sollicitatieproces al een paar keer 
gesteld. Meestal ging de toon aan het 
eind omhoog, alsof ze verwachtten 
dat ik ze zou corrigeren, want nie-
mand komt uit Cambodja. Je ziet er 
niet Cambodjaans uit, had een van 
de eerste idioten gezegd, waarna hij 
begon te gloeien als een waakvlam 
omdat het gesprek werd opgenomen 
voor kwaliteitsbewaking en trainings- 
doeleinden. Daar zou hij een waar-
schuwing voor krijgen. Dat zeggen 
mensen vaak tegen me, en wat ze 
bedoelen is: je ziet eruit als een van 
de vormen van wit die later binnen-
kwamen – Spaans misschien – en ook 
alsof je geen genocide met je mee-
sleept, wat goed is, want dat soort 
dingen maakt mensen ongemakke-
lijk.
Er was geen aan genocide gelinkte 
vervolgvraag (Heb je nog familie daar 
begripvol pruilmondje? Ga je er ooit 
heen meelevende glimlach? Mooi land 
blik die somber wordt door tranen toen 

ik er was zichtbaar op onderste oog-
lid waren ze heel erg aardig –). Adela 
knikte en terwijl haar haar verschoof 
produceerde haar schedel een bizar 
geluid als van sambaballen. Ik vroeg 
me af of ze voor de zeldzame vierde 
optie zou gaan en het land vies zou 
noemen.
Ze zou zichzelf nooit een vluchte-
ling noemen, of zelfs een voormalige 
vluchteling, voegde ik eraan toe. Het 
was best vreemd geweest om mensen 
dat te horen zeggen.
De mensen met wie je zult werken 
zullen de term waarschijnlijk ook niet 
gebruiken. Wij geven de voorkeur aan 
‘expat’. In antwoord op je vraag: ik 
ben de vicesecretaris van Expatriatie.
En het zijn expats uit...?
De geschiedenis.
Sorry?
Adela haalde haar schouders op. Tijd-
reizen bestaat nu, zei ze, alsof iemand 
het koffiezetapparaat beschreef. Wel-
kom op het ministerie.



Oorspronkelijke titel The Ministry of 

Time

Vertaling Dennis Keesmaat

Omslag Andrew Footit

Uitvoering luxe paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 328 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 5448 6

ISBN e-boek 978 90 446 5449 3

NUR 302

Verschijnt mei

• Posters

• Ansichtkaarten

KALIANE BRADLEY is een Brits-Cam-

bodjaanse schrijfster die in Londen 

woont. Haar korte verhalen en essays 

zijn in diverse media gepubliceerd. In 

2022 won ze de Harper’s Bazaar Short 

Story Prize en de V.S. Pritchett Short 

Story Prize. Het ministerie van Tijd is 

haar debuut.

M E I  /  3 4  /  R O M A N

Er zijn verschillende manieren om een verhaal te vertellen.

Een ambtenaar gaat aan de slag als bridge – een contactpersoon, helpende 

hand en huisgenoot – in een experimenteel project dat expats uit het verle-

den naar de eenentwintigste eeuw brengt. Dit is een sciencefictionverhaal.

Op een onderduikadres in het hedendaagse Londen rookt een gedesoriën-

teerde victoriaanse poolreiziger sigaret na sigaret, terwijl hij naar Spotify 

luistert en kennismaakt met politieke correctheid. Dit is een komedie.

Gedurende een lange, zwoele zomer, terwijl de schaduwen om hen heen 

steeds langer en gevaarlijker worden, worden twee mensen, tegen alle 

verwachtingen in, verliefd op elkaar. Dit is een romance.

Het ministerie van Tijd is een verhaal over de negentiende-eeuwse marine- 

commandant Graham Gore en een vrouw die wij alleen kennen als zijn 

bridge. Wanneer hun volstrekt zakelijk relatie verandert in iets diepers, 

komen er ongemakkelijke waarheden boven tafel en worden ze gedwon-

gen de werkelijkheid van het project dat hen heeft samengebracht onder 

ogen te zien. Kan liefde de obstakels van tijd en geschiedenis overwinnen?

Het ministerie van Tijd

K A L I A N E  B R A D L E Y
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‘Dit boek is bloedserieuze speculatieve fictie, maar het is ook 
een van de grappigste boeken die ik in jaren heb gelezen. 

Het is spannend, verrassend, intellectueel provocerend, raar, 
radicaal, teder en ontroerend. Maak ruimte op je boekenplank 

voor een nieuwe klassieker.’

MAX PORTER

‘Een waanzinnig briljant debuut met een uitgangspunt 
dat steeds origineler wordt. En het is bovendien een 
liefdesverhaal, verkennend, gevoelig, vol kansen en 

aangedreven door verlangen (...). Dit is nu al het beste nieuwe 
boek dat ik volgend jaar gelezen zal hebben.’

ELEANOR CATTON

Een tijdreisroman, een speculatieve 
spionagethriller, een ambtelijke komedie 

en een ingenieuze verkenning van 
waarheid en macht



Prijs € 15,-

ISBN 978 90 446 5589 6

Verschijnt maart

De Nachtdienst van 
Esther Verhoef, 
nu als midprice ‘De Nachtdienst is een 

spannende roman, met 
verrassende plotwendingen en 
een fijne vleug romantiek, die je 

het liefst in een ruk uitleest.’

DE TELEGRAAF

‘De Nachtdienst is geraffineerd 
opgebouwd en nagelbijtend 

spannend.’

MARGRIET

‘Verhoef op haar best.’

NOUVEAU
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MEER DAN  
125.000 EXX.  

VERKOCHT

• Backcards

• Posters

• Boekenleggers



Omslag Suzan Beijer en Sarah 

Neutkens
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SARAH NEUTKENS (1998) is autodi-

dact, multitalent en altijd bezig. Ze 

is kunstenaar, componist, model en 

schrijver. Met haar debuutroman Een 

blote man beminnen (2022) behaalde 

ze de longlist van De Bronzen Uil en 

won ze de Pieter Boddaert Prijs. In 

2023 verscheen Tusseninmens. Hoe 

mode van gedaante verandert.

Je kunt toch niet iemand 
spelen die geen enkele keer 

ten tonele verschijnt?

F E B R U A R I /  3 9  /  R O M A N

Het is maandagmiddag.

Voor de ingang van het theater staat een kleine rij, een rij mensen die voor-

namelijk bestaat uit mannen en vrouwen, samen.

Hij is inmiddels opgehouden met zwaaien.

Het verkeerslicht wordt groen. Ik steek de tweebaansweg over, loop naar 

hem toe. Achter mij rijdt een bus voorbij, ik draai me kortstondig om, in 

de reflectie van de passerende bus zwaait een vader met zwart haar en een 

rode trui naar zijn zoontje dat op hem af rent op de hoek van de straat en 

loopt een jonge vrouw in zomerjurk (Sarah) naar het theater. Ik loop op je af

parallel, ergens anders.

Het nieuwe boek van Sarah Neutkens. Roman, poëzie en toneel ineen.

 

Toneelspelen
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Over Een blote man 
beminnen:

‘Een blote man beminnen 
gaat niet alleen over de 

liefde, maar ook over het 
leven zelf, geprangd tussen 

geboorte en dood.’

MARNIX VERPLANCKE, KNACK ****

‘Een haast dierlijke lofzang 
op seksualiteit en het 

lichaam.’

HARPER’S BAZAAR



Vertaling Kees Mercks

Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 272 blz.

Prijs ca. € 23,99
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ISBN e-boek 978 90 446 5531 5
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Verschijnt april

BOHUMIL HRABAL (1914-1997) was 

een van de grootste Tsjechische 

schrijvers van de twintigste eeuw. Zijn 

drie bekendste romans zijn gebundeld 

als Verpletterde schoonheid en nog 

altijd leverbaar. Zijn werk is vertaald in 

27 talen.

‘Een driebenig paard is Bohumil Hrabal op zijn meest 
extatisch, met bijna religieuze hartstocht, vol van de 

“mystieke visie” kenmerkend voor Oost-Europese schrijvers. 
De brieven zijn de donkere nacht van zijn ziel, zijn Wasteland.’

LOS ANGELES TIMES

‘In Een driebenig paard prijst Hrabal voorzichtig Freuds 
werk over komedie en humor en noemt het “typisch 

Midden-Europees, en in het bijzonder typisch Praags”. Dit is 
opgekropte humor voor opgekropte mensen.’

LONDON REVIEW OF BOOKS

‘De publicatie van dit boek kan worden beschouwd als een 
grootse gebeurtenis. Als een toevoeging aan de “hrabalia” is 

Een driebenig paard van onschatbare waarde.’

THE PRAGUE POST

A P R IL /  4 0  /  L I T E R AT U U R

In het voorjaar van 1989, in de nadagen van het communisme in Tsjecho- 

Slowakije, maakte de beroemde Tsjechische schrijver Bohumil Hrabal een 

rondreis langs een aantal universiteiten in de ‘Veredelde’ Staten, die was 

georganiseerd door ene Dubenka, de bijnaam van een Amerikaanse stu-

dente Tsjechisch die bij hem in Praag op bezoek was geweest. De weder-

waardigheden van deze reis vertelt Hrabal haar in een pseudobriefvorm, 

want de brieven zijn nooit verstuurd, en werden door hem alleen gebruikt 

als vertelvorm. De bizarre en ontroerende gebeurtenissen die hij mee-

maakt of veroorzaakt beschrijft hij enkele maanden later tegen de achter-

grond van de Fluwelen Revolutie op 17 november van datzelfde jaar, die 

een eind maakte aan het communistische bestel en die uit zou monden in 

de verkiezing van Václav Havel, de ‘heilige’ Václav, tot president.

Schrijnend is de confrontatie van enerzijds een min of meer ‘foute’ Hrabal 

in het Amerika dat hij in de jaren vijftig, toen hij zelf niet kon publiceren, 

zozeer bewonderde om de beatnikgeneratie en anderzijds een ‘goede’ Hra-

bal die laaiend enthousiast was over de Fluwelen Revolutie, die gedragen 

werd door studenten.

Een driebenig paard

B O H U M I L  H R A B A L Een dissidente Tsjech op reis in 
Amerika: een nieuw boek van de 

briljante Bohumil Hrabal



uitgeverijprometheus.nl Maral Noshad Sharifi

CIT ROENINK T
Maral Noshad Sharifi                

CITROENINKT

Winnaar 
van de Opzij 

Literatuurprijs 
2023

‘Noshad Sharifi biedt inkijkjes in de 
levensloop en het geworstel van de 

personages, zonder grote woorden te 
gebruiken of onderweg in het verhaal 

iets ervan nadrukkelijk te duiden. Wat ze 
vertelt, heeft daardoor des te meer impact 

op de lezer, het komt hard aan.’

NRC ••••

‘Citroeninkt is een must voor iedereen 
die zijn mond opendoet over migratie en 

migranten.’

DE LIMBURGER ****

‘Wie Citroeninkt leest, beleeft het leven 
van een vluchteling in een nutshell, eerlijk 
en rauw verteld vanuit het perspectief van 

een kind.’

DE WARE TIJD

‘Een boeiende roman, maar ook een die je 
met verontrusting achterlaat.’

FRIESCH DAGBLAD

‘Wie noodgedwongen een land ontvlucht, 
laat een deel van zichzelf achter en wie 

zich in een nieuw land continu moet 
aanpassen, verliest nog meer van zichzelf. 
Die ervaring maakt Citroeninkt toegankelijk 

invoelbaar.’

TROUW

Hét debuut van 2023:
winnaar van de Opzij 

Literatuurprijs 

Genomineerd voor  
De Bronzen Uil 

Beste boeken van 
2023 tot nu toe NRC

‘Zelden las ik een roman waarin zo pijnlijk 
duidelijk wordt hoezeer de beleving van 

ouders en hun kroost uiteenloopt.’

NRC ••••

Prijs € 15,-

ISBN 978 90 446 5597 1

Verschijnt februari B
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Veel bloed, wreedheid en duisternis. Zo staat ‘de Schotse tragedie’ van 

Shakespeare bekend. Tom Lanoye voegt daar in zijn bewerking twee 

onverwachte elementen aan toe: passie en pijn, door een gemis aan wat 

nooit heeft mogen zijn. En de centrale, drijvende rol verhuist naar Lady 

Macbeth.

Zij en Lord Macbeth hebben elkaar al in hun jeugd onvoorwaardelijk 

trouw gezworen. Met de jaren is hun passie nog aangescherpt door de 

grote tragedie in hun leven: ze bleven kinderloos.

Lord Macbeth werkt zijn onbehagen uit op het slagveld. Maar de eer die 

hem na afloop wordt bewezen troost hem niet. Lady Macbeth bezweert 

hem dat hij meer verdient. Veel meer. En zijzelf ook. De waarzegsters die ze 

raadpleegt hebben haar een wreed plan ingefluisterd – of was het omge-

keerd?

Wat een waanzinnig plan leek, wordt een obsessie. Ten slotte gaat het 

echtpaar over tot de daad. Met desastreuze gevolgen. Ook voor henzelf.

Omslag Gert Dooreman

Uitvoering gebonden

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 128 blz.

Prijs ca. € 22,50

ISBN 978 90 446 5375 5

ISBN e-boek 978 90 446 5587 2

NUR 307

Verschijnt maart

TOM LANOYE maakte al eerder 

radicale bewerkingen van klassie-

kers, zoals OustFaust (naar Goethe) 

en Atropa (naar Euripides), alsook 

Ten oorlog, Hamlet versus Hamlet en 

Koningin Lear (alle naar Shakespeare). 

Telkens met veel weerklank. Ook in de 

pers.

Over Lanoyes theaterbewerkingen:
‘Nog nooit een Shakespeare-bewerking gelezen  

die kan tippen aan dit taalspektakel.’

NRC

‘Genadeloos en scherp.’

DE STANDAARD

‘Ontroert, steekt en schuurt.’

DE VOLKSKRANT

‘Literair precisiewerk: een koningsdrama zoals het hoort.’

HET NIEUWSBLAD

‘In de beste der shakespeareaanse tradities.’

LE MONDE

‘Interessant, vernieuwend en rijk.’

FINANCIAL TIMES

M A A R T / 4 5  /  T O N E E L

Lady+Lord Macbeth

T O M  L A N OY E
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‘Lanoye preludeert op Shakespeares teksten zoals een 
meesterpianist op composities van grote componisten.’ 

VRIJ NEDERLAND

Lady+Lord Macbeth is een productie 

van Theatergroep Suburbia en tourt 

na de première op 9 maart 2024 door 

heel Nederland. De regie is van Olivier 

Diepenhorst, de hoofdrollen worden 

vertolkt door Joy Wielkens en Alwin 

Pulinckx.  

(www.theatergroepsuburbia.nl)
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HERMAN STEVENS is een van de 

fijnzinnigste romanciers van ons 

taalgebied. Hij schreef onder meer de 

romans Mindere goden (Anton Wach-

terprijs), De onzichtbare vrouw (longlist 

Libris Literatuur Prijs 2017) en, meest 

recent, Chateau Désir.

Een roman over het 
schandaal van de liefde en 

de pijn van vervulde wensen

Over Chateau Désir:
‘Een roman die van de eerste tot de laatste pagina charmeert. 

Stevens’ kracht schuilt in het onspectaculaire, in de manier 
waarop hij alledaagse verhoudingen neerzet. En wederom valt 
zijn stilistisch raffinement in het oog. Hij schrijft mooi, zonder 

in koketterie te vervallen.’

DE VOLKSKRANT ****

‘Ik ken niemand in de Nederlandse literatuur die zo mooi, 
intelligent en spannend formuleert als Stevens, boek na boek.’

TROUW TIJDGEEST

F E B R U A R I /  4 7  /  R O M A N

Twee mensen die evenveel om elkaar gaven, dat moest nog worden uitge-

vonden.

Als tiener leeft Roda al naar haar eigen wetten. School doet er voor haar 

niet toe, want ze leert alles via de zomerliefdes die zij telkens beleeft alsof 

haar leven ervan afhangt. Altijd verliefd, altijd eenzaam.

De toedracht van Eriks ontslag is nooit opgehelderd. Hij had wat leerlin-

gen verteld over oude liefdespoëzie – zijn grote onderwerp – en dat was 

verkeerd gevallen. De geruchten achtervolgen hem twintig jaar later nog 

wanneer een oud-leerling bij hem thuis aanklopt. En blijft, want Eriks 

witte huis is Roda’s laatste kans om haar angsten te overwinnen.

De schandalen is het verhaal van een speurtocht. Erik graast half Italië 

af op zoek naar een verdwenen Latijns manuscript. Roda zoekt iets wat 

niemand ooit heeft gevonden. En Erik zoekt Roda, elke keer wanneer ze 

verdwijnt. Bovenal is De schandalen een roman over het schandaal van de 

liefde en de pijn van vervulde wensen.

De schandalen

H E R M A N  S T E V E N S
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‘De interstellaire ambitie van de 
Chinese successchrijver Cixin Liu 

levert even entertainende als multi-
interpretabele en onverwacht ontroerende 

toekomstliteratuur op.’

DE STANDAARD

‘Het meest ambitieuze 
sciencefictionverhaal dat we ooit hebben 

gelezen.’

DAVID BENIOFF EN D.B. WEISS

‘Aan spanning geen gebrek in deze 
interplanetaire rollercoaster.’

KNACK *****

‘Het bijzondere aan deze trilogie is dat je 
je volkomen natuurlijk verplaatst in de 
gedachte dat wij slechts een marginale 
plek in het universum bezetten en onze 

evolutie niet de enige is.’

LOUISE O. FRESCO IN NRC

EEN VAN DE 
GROOTSTE NETFLIX-

PRODUCTIES 
OOIT

Het drielichamenprobleem

ISBN 978 90 446 4579 8 | Prijs € 15,-

Het donkere woud

ISBN 978 90 446 4581 1 | Prijs € 15,-

Het einde van de dood

ISBN 978 90 446 4583 5 | Prijs € 15,-

In maart start 3 
de langverwachte 

de makers van 
Naar de trilogi

 Body Problem,  
 Netflix-serie van 
 Game of Thrones 
e van Cixin Liu 



Non-fictie
Voorjaar 2024

52 Auke van der Woud

 De steden, de mensen

56 Bas Heijne 

 Gezien worden

58 Lotte Jensen 

 Rampen

62 Annie Jacobsen 

 24 minuten

64 Michael Wolff 

 De val

68 Elisa van Ee 

 Mag ik bij jou?

70 Wil Thijssen 

 Die ene melding

72 Wouter van Oorschot 

 Dylan en wij zonder Amerika

74 Luuc Kooijmans 

 De dag dat wielrennen weer 

leuk werd

76 Olivier van Beemen 

 Ondernemers in het wild

78 Mark Galeotti en 

 Anna Arutunyan 

 Ondergang

80 Dana Mattioli 

 De meedogenloze strijd van 

 Amazon om de wereld te 

 veroveren

82 Mark Koster 

 De Belg die de Nederlandse 

kranten kaapte

88 Rory Stewart 

 Op het scherpst van de snede

90 Niek van Sas 

 De wentelende eeuw

94 Tijn Sadée 

 De clan van Orbán

96 Vilan van de Loo 

 De Atjeh-generaal

98 Ariëtte Dekker 

 De vertrouweling

100 Louis Sicking (red.)

 Elke provincie een eigen 

Gouden Eeuw

104 Frenk Driessen 

 Provo van de politieke  

pornografie

106 Marcia Nieuwenhuis 

 Met de trekker naar de 

macht

108 Rosita Steenbeek 

 Van Rome naar Mycene

110 Niels Graaf 

 Sjaakmat

112 Arie Boomsma 

 Gezonde routines

114 Nowelle Barnhoorn 

 De moed om lief te hebben

118 Koen Bruning 

 Op het spectrum

120 Jan Bor 

 Waarnemen

122 Sander Bax 

 Schrijversmythen

124 Rudi Wester 

 Domweg gelukkig in de Berry

126 Klaas Tammes 

 Verlicht liberaal in driedelig 

grijs

128 Joshua Livestro 

 Een volmaaktere unie

132 Alexander Pechtold en Bart 

Snels 

 Tot uw dienst

134 Diverse auteurs 

 Wie over vrede spreekt, 

heeft moed



‘Meesterlijk laat  
Van der Woud het 

verleden resoneren.’

TROUW
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Het schitterende nieuwe boek 
van Auke van der Woud over 
het ontstaan van Nederland 

zoals wij dat nu kennen



Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 432 blz.

Prijs ca. € 39,99

ISBN 978 90 446 5520 9

NUR 680

Verschijnt mei

AUKE VAN DER WOUD (1947) was 

ruim twintig jaar in Amsterdam en 

Groningen hoogleraar architectuur- en 

stedenbouwgeschiedenis. Hij schrijft 

over Nederland in de negentiende en 

de vroege twintigste eeuw. In 2007 

werd Een nieuwe wereld bekroond als 

Het Beste Geschiedenisboek (tegen-

woordig Libris Geschiedenis Prijs). 

Koninkrijk vol sloppen (2010), De 

nieuwe mens (2015) en Het landschap, 

de mensen (2020) werden voor de 

Libris Geschiedenis Prijs genomineerd. 

In 2022 verscheen het monumentale 

De Nederlanden. Het lege land 1800-

1850.

M E I  /  5 5  /  G E S C HIE D E NI S

Het jaar 1848 staat bekend om de nieuwe Grondwet. Het ging echter om 

veel meer, want er werd afscheid genomen van een lange tijd van achteruit-

gang en stilstand. Het was een bevrijdingsjaar, vol idealen voor een beter, 

energieker Nederland. Vrijheid was het sleutelwoord, burgers medeverant-

woordelijk maken voor de opbouw van Nederland was de strategie. De ste-

den, de mensen vertelt hoe het Rijk en het lokaal bestuur aan de slag gingen 

om hun essentiële taak te vervullen: het algemeen belang dienen. Het Rijk 

zorgde ervoor dat er goede internationale verbindingen en een rechtsstaat 

kwamen. De gemeenten pakten hun zwaar verwaarloosde straten en vaak 

onbegaanbare wegen aan, in de steden kwamen waterleidingbedrijven en 

gasfabrieken.

In zijn eerdere Het landschap, de mensen liet Auke van der Woud zien hoe 

het Nederlandse platteland na 1850 productief werd gemaakt. Dit nieuwe 

boek gaat over de mensen in de steden, hoe het algemeen belang meer 

inhoud kreeg en hoe de overheid zich daar steeds meer sterk voor maakte.

De steden, de mensen

AU K E  VA N  D E R  WO U D

Nederland 1850-1900

Over Het landschap, de mensen:

‘Een prachtig boek vol 
verrassende waarnemingen.’
DE VOLKSKRANT

Prijs € 32,50 

ISBN 978 90 446 4593 4

Over Een nieuwe wereld:
‘Auke van der Woud schreef op een 
fenomenale wijze de geschiedenis 
van het veranderende Nederland.’

DE VOLKSKRANT

Prijs € 25,99 

ISBN 978 90 351 4532 0

Prijs € 32,50 

ISBN 978 90 446 4859 1

Over De Nederlanden: 
‘Reis mee naar kwelders en 
slikken, woeste en in cultuur 
gebrachte gronden.’

TROUW



Omslag CMRB

Uitvoering gebonden

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 128 blz.

Prijs ca. € 19,99

ISBN 978 90 446 5515 5

ISBN e-boek 978 90 446 5516 2

NUR 320

Verschijnt februari

• Posters

BAS HEIJNE is de auteur van essays 

als Onredelijkheid (2007), Moeten wij 

van elkaar houden? (2011), Onbehagen 

(2016) en Mens/Onmens (2020). Hij 

is vast verbonden aan NRC. In 2017 

kreeg hij de P.C. Hooft-prijs voor zijn 

gehele oeuvre.

In zijn kenmerkend scherpe stijl 
legt Heijne glashelder de grote 

ambivalenties van onze tijd bloot

Over Mens/Onmens:
‘Mens/Onmens is een schitterend portret van onze tijd. 

Bas Heijne is een begenadigd beschouwer.’

NRC •••••

‘Hij kijkt het probleem recht in de ogen, stelt zijn diagnose 
en zet die hier kracht bij met inzichten van talloze 

vooraanstaande Europese denkers. Dat maakt wat Heijne 
schrijft o zo belangwekkend en zijn formuleringen zijn vaak 

helder en raak.’

DE VOLKSKRANT ****

‘Een fascinerend boek van een van de scherpste denkers 
van onze tijd.’

RUTGER BREGMAN

F E B R U A R I /  5 7  /  L I T E R A IR E N O N - F I C T IE

Gewoon jezelf kunnen zijn – dat was de mantra die Bas Heijne zo’n beetje 

zijn hele leven begeleidde. Meer vrijheid voor het individu, zelf je eigen 

leven kunnen vorm geven, je eigen keuzes maken, gelijkwaardigheid op- 

eisen in de samenleving. Lang sprak het allemaal vanzelf.

Inmiddels dringen de schaduwkanten van dat ideaal zich op. We zijn 

onmiskenbaar vrijer geworden, maar waarom gaat het dan zo vaak over 

‘onveiligheid’? Iedereen wil gezien worden, maar wie bepaalt hoe er naar je 

gekeken wordt? Als iedereen zijn eigen ‘grenzen’ mag trekken, hoe voor-

kom je dan dat de publieke ruimte verandert in een sociaal mijnenveld?

En wanneer wordt zelfzorg tot overmaat aan zelfbetrokkenheid, waarbij 

alles in de buitenwereld enkel nog tot illustratie van het ‘ik’ dient?

Gezien worden is de langverwachte opvolger van Heijnes spraakmakende 

essay Mens/Onmens (9de druk) en gaat over onze drang de blik van de 

ander op ons te richten – en tegelijk over het individu als naaktslak in een 

ongevoelige samenleving, angstig op zoek naar erkenning en herkenning, 

houvast en harnas.

Gezien worden

B A S  H E I J N E

Essay
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Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Formaat 17 x 24 cm

Omvang ca. 368 blz.

Prijs ca. € 29,99

ISBN 978 90 446 3645 1

ISBN e-boek 978 90 446 5588 9

NUR 680

Verschijnt april

• Posters

• Boekenleggers

LOTTE JENSEN is hoogleraar Neder-

landse literatuur- en cultuurgeschie-

denis aan de Radboud Universiteit 

in Nijmegen. Ze doet onderzoek naar 

nationale identiteitsvorming, ramp-

verwerking, Nederlandse letterkunde 

en geschiedenis. Ze publiceerde onder 

meer Verzet tegen Napoleon en Wij en 

het water. Een Nederlandse geschie-

denis. Met Rick Honings schreef ze de 

literatuurgeschiedenis Romantici en 

revolutionairen. Literatuur en schrijver-

schap in Nederland in de 18de en 19de 

eeuw.

A P R IL /  5 9  /  G E S C HIE D E NI S

Rampen zijn bepalend geweest voor de geschiedenis van Nederland. Denk 

bijvoorbeeld aan de Sint-Elisabethsvloed in 1421, toen mensen, dieren en 

dorpen verdronken. Het landschap veranderde voorgoed. Of aan de Bijl-

merramp in 1992, toen een vliegtuig neerstortte in de Bijlmermeer. Er ging 

een schokgolf door het hele land.

De publieke reactie op rampen volgt opvallend vaak eenzelfde stramien, al 

zijn er natuurlijk ook verschillen. Al eeuwenlang zoeken burgers in tijden 

van rampspoed houvast in culturele en religieuze rituelen. Ze organiseren 

liefdadigheidsactiviteiten, benefietconcerten en herdenkingen. De media 

sturen steeds meer de waarneming en publiceren sensationele verhalen 

over slachtoffers, vorstelijk bezoek en wonderbaarlijke reddingen. Ze wij-

zen oorzaken en schuldigen aan.

Dit rijkgeïllustreerde boek laat zien hoe de Nederlandse samenleving 

direct en praktisch reageert op rampen en hoe ze daarna voortleven in de 

culturele herinnering. Schilderijen, monumenten, boeken, documentai-

res en films dragen kennis én mythes over op volgende generaties. Van 

de Sint-Felixvloed in 1530 tot de Watersnoodramp in 1953, van de Delftse 

donderslag in 1654 tot de vuurwerkramp in Enschede in 2000 en van de 

middeleeuwse pestepidemieën tot de recente coronapandemie.

Rampen

L O T T E  J E N S E N

Een nieuwe geschiedenis van Nederland
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Hoe rampen de geschiedenis 
van Nederland hebben bepaald

GEHEEL 
IN KLEUR
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Oorspronkelijke titel Nuclear War

Vertaling Alexander van Kesteren

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 368 blz.

Prijs ca. € 22,50

ISBN 978 90 446 5560 5

ISBN e-boek 978 90 446 5561 2

NUR 740

Verschijnt maart

• Verschijnt wereldwijd in 15 

landen

ANNIE JACOBSEN (1967) is een 

Amerikaanse onderzoeksjournalist en 

New York Times-bestsellerauteur van 

meerdere prijswinnende boeken over 

oorlog, wapens en veiligheid. Ze was 

finalist voor de Pulitzerprijs met haar 

boek The Pentagon’s Brain.

Over The Pentagon’s Brain:
‘Een briljant onderzocht verslag van een kleine maar machtige 
geheime overheidsinstelling, die met haar militaire onderzoek 

een diepgaande invloed heeft op de wereldpolitiek.’

JURY VAN DE PULITZERPRIJS 2015

‘Jacobsens vermogen om objectief het verhaal te vertellen 
is werkelijk buitengewoon en zorgt voor een geweldig 

opgebouwde verhandeling over een agentschap waar de 
meeste Amerikanen bijna niets van afweten.’

PUBLISHERS WEEKLY

M A A R T / 6 3  /  M E N S E N M A AT S C H A P P I J

Al tientallen jaren weten we dat ze bestaan: kernwapens. Maar we durven 

er niet over na te denken wat er gebeurt als er écht een kernwapen wordt 

afgevuurd. Sinds de Russische dreigementen om ze te gebruiken en de 

film Oppenheimer is die vraag weer uiterst actueel.

In 24 minuten stuurt Noord-Korea een atoombom af op het hart van de Ver-

enigde Staten. Binnen 24 minuten zal de bom de halve aardbol afleggen 

en het einde van de wereld inluiden.

Het bloedstollende scenario dat Annie Jacobsen van minuut tot minuut 

schetst is hypothetisch, maar helaas allesbehalve fictief. Gebaseerd op 

diepgravend onderzoek en interviews met wetenschappers, nationale vei-

ligheidsadviseurs, kernwapenontwerpers, onderzeebootcommandanten, 

CIA-officieren, militair historici en vele andere experts beschrijft Jacobsen 

volkomen realistisch wat er zal gebeuren in de 24 minuten tussen de druk 

op de knop in Pyongyang en de explosie in Washington DC, en de minuten 

en uren daarna. Het boek leest als een thriller, eentje waarbij alles op het 

spel staat.

24 minuten

A N N I E  J AC O B S E N

Wat er écht gebeurt als de kernoorlog begint
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e verhaal achter 
 Succession

Het ware, heftig 
de hitserie



Oorspronkelijke titel The Fall. The 

End of Fox News and the Murdoch 

Dynasty

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 328 blz.

Prijs ca. € 25,-

ISBN 978 90 446 5533 9

ISBN e-boek 978 90 446 5534 6

NUR 740

Verschijnt februari

• Displays

• Posters

MICHAEL WOLFF is de auteur van 

onder meer de internationale bestsel-

lers Vuur en woede en Staat van beleg 

over president Trump, waarvan alleen 

al in Nederland meer dan 60.000 

exemplaren werden verkocht. Hij 

woont in Manhattan.

‘Michael Wolffs boeken vormden de basis voor mijn rol als Kendall Roy 
in Succession.’

JEREMY STRONG

‘Vermakelijk venijnig en perfect getimed. In Wolffs relaas is Murdoch 
een soort ongelukkige Frankenstein, die het monster verafschuwt dat 

hij heeft losgelaten in de wereld, maar waarvan hij niet zeker weet 
hoe hij het moet bevechten.’

THE NEW YORK TIMES

‘Bloedstollend. Een smeuïge kijk op de ondergang van Fox News. 
Wolff geeft zijn typische, onverbloemde kijk op de machtige 

persoonlijkheden aan de top van de zender. Hij heeft er geen moeite 
mee om zich in te laten met Amerika’s gruwelijkste mensen, of om ze 
vervolgens schaamteloos af te maken ten dienste van zijn verhaal.’

THE WASHINGTON POST

F E B R U A R I /  6 7  /  M E N S E N M A AT S C H A P P I J

Rupert Murdoch, oprichter van ’s werelds grootste en invloedrijkste media- 

conglomeraat News Corp, gaat na zeventig jaar met pensioen. Hij heeft 

onmiskenbaar een stempel gedrukt op het politieke landschap van de 

afgelopen halve eeuw. Zijn Fox News veranderde het internationale media-

landschap voorgoed. Door van nieuws pure sensatie te maken, introdu-

ceerde Murdoch het populisme in zowel de Verenigde Staten als Europa, 

met als hoogtepunt (of dieptepunt) de onvoorwaardelijke steun voor het 

presidentschap van Donald Trump.

Murdoch was betrokken bij de Brexit, hielp Trump aan de macht en 

overleefde in zijn carrière schandaal na schandaal. Nu, aan het eind van 

zijn actieve loopbaan, laat hij zijn dynastie op losse schroeven achter, met 

rechtszaken, een verwoeste reputatie en een intense familiestrijd die de 

hitserie Succession inspireerde.

In het even meeslepende als afschrikwekkende De val openbaart Michael 

Wolff de omstandigheden en personen die uiteindelijk zullen leiden tot de 

ondergang van Fox News en News Corp.

De val

M I C H A E L  WO L F F

Het einde van de Murdoch-dynastie
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Omslag Suzan Beijer

Illustratie Marion Vrijburg

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 208 blz.

Prijs ca. € 20,99

ISBN 978 90 446 5538 4

ISBN e-boek 978 90 446 5539 1

NUR 770

Verschijnt maart

ELISA VAN EE is bijzonder hoogleraar 

psychotraumatologie in ontwikke-

lingsperspectief aan de Radboud 

Universiteit en klinisch psycholoog, 

psychotraumatherapeut en sys-

teemtherapeut bij het Psychotrauma-

centrum Zuid-Nederland van Reinier 

van Arkel.

M A A R T / 6 9  /  P S Y C H O L O G IE

Als je traumatische ervaringen meemaakt heb je de steun van je omge-

ving hard nodig. Tegelijkertijd wordt je omgeving ook geraakt door jouw 

trauma’s. Trauma’s doen pijn. Het is schrijnend wanneer je dan juist het 

contact met je naasten verliest, of wanneer je je als naaste realiseert dat je 

de ander niet kunt bereiken.

In Mag ik bij jou? beschrijft Elisa van Ee hoe je de gevolgen van trauma-

tische ervaringen voor relaties kunt begrijpen en hoe je verbonden kunt 

blijven of de ander kunt steunen zonder overbelast te raken. Aan de hand 

van verschillende thema’s onderzoekt Van Ee waarom het zo belangrijk is 

om er na traumatische ervaringen voor elkaar te zijn, waarom het juist zo 

moeilijk kan zijn om de ander te bereiken of toe te laten, maar vooral wat 

je eraan kunt doen. Met tips, vragen en oefeningen ontstaan er nieuwe 

manieren om niet alleen het trauma, maar vooral ook het leven met elkaar 

te delen, of je nu partner, ouder, grootouder, kind of gewoon de buurman 

bent.

Mag ik bij jou?

E L I S A  VA N  E E

Omgaan met trauma
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‘Rake, warme beschrijvingen die perspectief bieden. Onze 
relaties staan centraal in hoe we omgaan met schokkende 

gebeurtenissen; Van Ee schetst een pad naar samen zelfs de 
moeilijkste ervaringen aangaan en er betekenis uit halen.’

EVA ALISIC, HOOGLERAAR KINDERTRAUMA EN HERSTEL

‘Indrukwekkend boek, veelzijdig en veelomvattend. Het 
laat zien hoe de verbindingen met anderen het herstel na 

traumatische ervaringen bevorderen. Ondanks het ernstige 
onderwerp voert het uitzicht op groei en verwerking de 

boventoon in het boek, niet in het minst vanwege de vele 
praktische oefeningen en opdrachten.’   

ROLF KLEBER, EMERITUS HOOGLERAAR PSYCHOTRAUMATOLOGIE

‘Dit is een erg goed boek en het komt voor velen op het juiste 
moment. De voorbeelden maken indruk, de inhoud is solide, de 
adviezen zijn concreet en aansprekend. Een grote steun voor 

iedereen die met trauma wordt geconfronteerd.’

AP DIJKSTERHUIS, SCHRIJVER EN PSYCHOLOOG



F E B R U A R I /  7 1  /  M E N S E N M A AT S C H A P P I J

Moord, suïcides, roofovervallen, gijzelingen, dodelijke ongelukken, vrou-

wenhandel – de politie maakt het allemaal van dichtbij mee. In Die ene 

melding vertellen politiemensen over het aangrijpende, ontroerende, soms 

grappige of juist gruwelijke incident dat hun altijd is bijgebleven.

Misdaadjournalist Wil Thijssen tekent hun belevenissen op, zoals het 

schrijnende verhaal van de agent die een woning doorzoekt na een 

gezinsmoord, van de ME’er die geen filter op haar gasmasker heeft als 

ze in traangaswolken vecht voor haar leven, van de politieman die op het 

centraal station in Amsterdam een terrorist neerschiet, het schietdrama 

in Alphen, de vuurwerkramp in Enschede of de helikoptervlucht van de 

piloot die als eerste het inferno van de Bijlmerramp aanschouwde.

Politiemensen kunnen hun gevoelens goed scheiden van hun handelen, 

maar in Die ene melding tonen zij hun kwetsbaarheid en vertellen ze de 

indringende voorvallen tot in detail na. Het resultaat is een veelzijdig en 

persoonlijk beeld van het gewone, dagelijkse politiewerk, dat allesbehalve 

gewoon is, maar juist verbijsterend bijzonder.

WIL THIJSSEN (1969) studeerde 

geschiedenis en journalistiek. Ze 

werkt als politie- en justitieverslagge-

ver voor de Volkskrant. Daarvoor was 

ze onder meer economieredacteur en 

reisjournalist. Eerder publiceerde ze 

de boeken Wandola (2021), ’t Is mooi 

geweest (2008) en Alle schrijvers 

hebben gelijk (1998).

Omslag Anne Stooker/Niels Vrijdag

Illustratie Anne Stooker

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 296 blz.

Prijs ca. € 21,99

ISBN 978 90 446 5542 1

ISBN e-book 978 90 446 5543 8

NUR 740

Verschijnt februari

• Posters

Die ene melding

W I L  T H I J S S E N

Zeventig aangrijpende politieverhalen 

J
E

A
N

N
E

T
T

E
 H

U
IS

M
A

N



WOUTER VAN OORSCHOT, naar keuze 

roze, blanke of witte babyboomer, 

werd in 1952 geboren boven de lite-

raire uitgeverij van zijn ouders. Na hun 

beider dood zette hij haar voort van 

1987 tot 2015. In 2004 publiceerde hij 

de vertelling Verkleed als mens, met 

als hoofdthema het rampzalig verlo-

pen gezinsleven na de zelfmoord van 

zijn oudere broer in 1963. Kort daarna 

hoorde hij, als jochie van twaalf, Bob 

Dylan voor het eerst en nam hem aan 

als plastic broer. Dylan en wij zonder 

Amerika is hiervan de neerslag.

Omslag Christoph Noordzij

Uitvoering luxe paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 352 blz.

Prijs ca. € 25,-

ISBN 978 90 446 5517 9

NUR 662

Verschijnt maart

• Beschikbaar voor lezingen

Wat is dat toch 
met die Dylan?

Wie over Bob Dylan publiceert, begeeft zich in een web van kenners die 

allemaal denken dat zij de wereldberoemde liedjeszanger beter begrijpen 

dan wie dan ook. Daar lag Dylan zelf nooit wakker van. Al in 2011 moe-

digde hij iedereen aan om zijn eigen boek over hem neer te krabbelen: ‘You 

never know, somebody might have a great book in them.’

Uitgever in ruste Wouter van Oorschot voegt met Dylan en wij zonder 

Amerika zijn ‘gekrabbel’ aan de boekenrij over de kunstenaar toe. Het is 

geschreven voor mensen die onvermijdelijk van de Amerikaan gehoord 

hebben maar zich nooit in zijn werk hebben verdiept en die, nadat hem in 

2016 zelfs de Nobelprijs voor de Literatuur werd toegekend, nu toch wel 

eens willen weten ‘wat dat toch is met die Dylan’.

Van Oorschot, die omstreeks 1990 al voor toekenning van die prijs pleitte, 

maakte er een even persoonlijk als meeslepend verhaal van, waarbij hij 

Dylan niet spaart en uitgesproken meningen niet schuwt. Vast staat alvast 

dit: de kern van Dylans werk is niet per se Amerikaans, hij heeft zich losge-

zongen van zijn geboorteland.

Dylan en wij zonder Amerika

WO U T E R  VA N  O O R S C H O T

M A A R T / 7 2  /  M U Z IE K G E S C H IE D E N I S
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Omslag Bart van den Tooren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 224 blz.

Prijs ca. € 20,99

ISBN 978 90 446 5558 2

ISBN e-boek 978 90 446 5559 9

NUR 491

Verschijnt mei

• Posters

• Ansichtkaarten

LUUC KOOIJMANS won ooit een 

medaille bij de Nederlandse atletiek-

kampioenschappen, maar heeft sinds-

dien zijn hart verpand aan de fiets. Hij 

publiceerde eerder over schaatsen en 

wielrennen, maar hij maakte naam 

als historicus met veelbekroonde en 

geroemde boeken als De doodskun-

stenaar, Vriendschap, De geest van 

Boerhaave, Gevaarlijke kennis, Cosimo 

aan de Keizersgracht en recentelijk 

Melancholie.

M E I /  7 5  /  S P O R T

Het is zondag 21 april 2019. Mathieu van der Poel spot met alle wielerwet-

ten en wint op spectaculaire wijze de Amstel Gold Race. ‘I have never seen 

anything like this in my life,’ zegt Lance Armstrong. ‘This was the most 

exciting finish of all time. You’ll never see this again as long as you live.’ 

Het is de dag dat wielrennen weer leuk werd, de dag dat een doodgebloede 

en slaapverwekkend voorspelbare sport nieuw leven werd ingeblazen.

Mathieu van der Poel is iedereen steeds opnieuw blijven verbazen. Hij 

is uitgegroeid tot een held, en niet alleen in Nederland. Het boek maakt 

duidelijk waarom hij niet alleen ons Matje is, maar ook over de grens de 

harten beroert. Er wordt uitvoerig aandacht besteed aan zijn Nederlandse 

vader en zijn Franse grootvader, allebei ook uitzonderlijke en geliefde 

wielrenners, en aan zijn rivaliteit met Wout van Aert. Maar het is vooral 

Mathieu zelf die het verhaal vorm geeft, niet met woorden, maar vanaf het 

zadel.

De dag dat wielrennen weer leuk werd

L U U C  KO O I J M A N S

De onstuimige opkomst van Mathieu van der Poel
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• Posters

OLIVIER VAN BEEMEN is onderzoeks-

journalist en schrijft onder meer 

voor Follow the Money en De Groene 

Amsterdammer. In 2019 won hij een 

Tegel voor zijn onderzoek naar Heine-

ken in Afrika. Zijn boek Bier voor Afrika 

werd genomineerd voor diverse prijzen 

in binnen- en buitenland. Hij gaf de 

afgelopen jaren lezingen aan onder 

meer Princeton, Harvard en Sciences 

Po.

Een witte directie die beslist wat 
er met Afrikaans grondgebied 

gebeurt: is dat nog van deze tijd?

Over Bier voor Afrika:
‘Bijzonder en evenwichtig onderzoek.’

LE MONDE

‘Een prikkelend boek, raakt de kern van zakendoen  
op uitdagende markten.’

THE FINANCIAL TIMES

‘Olivier van Beemen is de horzel van bierbrouwer Heineken 
 in Afrika, met veel vaart geschreven.’

DE VOLKSKRANT ****

A P R IL /  7 7  /  J O U R N A L I S T IE K

African Parks geldt als hét succesnummer binnen de natuurbescherming. 

De organisatie, opgericht door Paul Fentener van Vlissingen en trouw 

gesteund door de Postcode Loterij, heeft in meer dan twintig Afrikaanse 

natuurgebieden het volledige gezag overgenomen van de staat. Ze beheert 

een oppervlak vergelijkbaar met Groot-Brittannië, met steun van westerse 

regeringen, de Europese Unie en filantropische miljardairs.

Maar is het nog van deze tijd, een witte directie die beslist wat er in Afrika 

gebeurt? En werkt de militaire aanpak van African Parks niet averechts? 

Veel omwonenden zijn ontevreden over het meedogenloze optreden van de 

rangers.

Na zijn prijswinnende Heineken in Afrika komt journalist Olivier van 

Beemen opnieuw met een onthullend en vlot geschreven boek. Hij deed 

drie jaar onderzoek, sprak met bijna driehonderd bronnen en reisde naar 

zes landen. Hij liet zich niet afschrikken door vier dagen gevangenschap 

en een beschuldiging van spionage in Benin, gevolgd door deportatie, en 

evenmin door de hardnekkige tegenwerking van African Parks zelf.

Ondernemers in het wild

O L I V I E R  VA N  B E E M E N

Hoe African Parks de natuur privatiseert

VERTAALRECHTEN  
REEDS VERKOCHT AAN 

FRANKRIJK, DUITSLAND  
EN ITALIË
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Oorspronkelijke titel Downfall. Prigo-

zhin, Putin and the New Fight for the 

Future of Russia

Vertaling Arjanne van Luipen en 

Nannie de Nijs Bik-Plasman

Omslag Bart van den Tooren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 280 blz.

Prijs ca. € 22,99

ISBN 978 90 446 5548 3

ISBN e-boek 978 90 446 5549 0

NUR 740

Verschijnt mei

MARK GALEOTTI, een van de belang-

rijkste Ruslandkenners van onze tijd, 

schreef onder meer de bestsellers We 

moeten het even over Poetin hebben, 

Een kleine geschiedenis van Rusland 

en Poetins oorlogen. Hij woont in 

Londen.

ANNA ARUTUNYAN is een Russisch- 

Amerikaanse journalist en analist, die 

tot februari 2022 in Rusland woonde. 

Ze publiceerde eerder de boeken The 

Putin Mystique en Hybrid Warriors. 

Proxies, Freelancers and Moscow’s 

Struggle for Ukraine.

M E I /  7 8  /  P O L I T IE K

Bij een mysterieus vliegtuigongeluk kwam de wrede krijgsheer Jevgeni 

Prigozjin om, nadat de door hem geleide Wagnergroep in opstand was 

gekomen tegen het Kremlin. Hoewel zijn staatsgreep vooralsnog is mis-

lukt, geldt zijn moord in veel opzichten als een keerpunt in het Rusland 

van nu, het Rusland van het late poetinisme. Wat is de waarheid over deze 

raadselachtige figuur? En wat staat Rusland in de nasleep van zijn dood te 

wachten?

Prigozjins snelle opkomst in de laatste anderhalf jaar van zijn leven vat 

perfect de draaikolk van totale chaos samen in het huidige Rusland. Van 

een nuttige misdadiger werd Prigozjin een toonaangevend politiek figuur. 

Maar hij werd steeds brutaler en kwam op het laatst zelfs in opstand tegen 

zijn broodheer Poetin – met fatale gevolgen.

Mark Galeotti en Anna Arutunyan beschrijven Prigozjins opkomst en 

ondergang, maar vooral de impact die hij had – en heeft – op de bevel-

hebbers in het Kremlin. De auteurs onderzoeken wat er op dit moment 

in de kringen rondom Poetin gebeurt. Uiteindelijk zal dat bepalen wat de 

toekomst van Poetin zelf is.

Ondergang

M A R K  G A L E O T T I  E N 
A N N A  A RU T U N YA N

Prigozjin, Poetin en de nieuwe strijd om  
de toekomst van Rusland

Over Poetins oorlogen:
‘Galeotti’s verslag is zeer actueel en meeslepend – niet in 

het minst omdat de auteur op correcte en overtuigende wijze 
de lange historische factoren achter de huidige puinhoop 

beschrijft. Zijn werk is essentieel voor iedereen die de huidige 
gebeurtenissen in Oekraïne en de risico’s van imperiale 

overmoed wil begrijpen.’

THE FINANCIAL TIMES BESTE POLITIEKE BOEK VAN 2022

‘De productieve militaire chroniqueur en analist Mark 
Galeotti heeft precies het juiste boek op het juiste moment 

geschreven.’

THE TIMES

Wat zal er na Poetin 
met Rusland gebeuren?



Oorspronkelijke titel The Everything 

War

Vertaling Arjanne van Luipen en 

Nannie de Nijs Bik-Plasman

Omslag Niels Vrijdag

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm 

Omvang ca. 320 blz. 

Prijs ca. € 25,-

ISBN 978 90 446 5490 5

ISBN e-boek 978 90 446 5491 2

NUR 740

Verschijnt april

DANA MATTIOLI is journalist voor de 

Wall Street Journal. Ze schrijft sinds 

2019 voorpaginanieuws over Amazon 

en was finalist voor de Pulitzerprijs 

in onderzoeksjournalistiek voor haar 

werk over het bedrijf. De meedogen-

loze strijd van Amazon om de wereld te 

veroveren is haar debuut.

A P R IL /  8 1  /  M E N S E N M A AT S C H A P P I J

Amazon, ooit begonnen als een onlineboekhandel, groeide in twee decen-

nia uit tot de grootste en bekendste internetgigant ter wereld. Het door 

Jeff Bezos opgerichte bedrijf verkoopt wereldwijd producten, heeft een 

streamingdienst en produceert eigen technologie. In steeds meer sectoren 

wint Amazon terrein. Steeds dieper dringt het bedrijf door tot in de wor-

tels van onze samenleving.

Nu Amazon monopolistische proporties aanneemt, kunnen overheden 

het bedrijf niet langer negeren en komen ze er langzaam achter dat ze 

tegenover een nietsontziende tegenstander staan in een doodeng nieuw 

speelveld.

In De meedogenloze strijd van Amazon om de wereld te veroveren legt de 

bekroonde journalist van de Wall Street Journal Dana Mattioli Amazons 

oneindige hebzucht bloot. Ze onthult nieuwe kanten van het bedrijf en 

zijn beruchte oprichter Jeff Bezos. Meedogenloos, competitief en met 

een instinct om alles te verwoesten wat zijn doel in de weg staat: abso-

lute heerschappij over de markt. Is Amazon té machtig geworden – en te 

verstrengeld met (inter)nationale belangen – om nog te kunnen worden 

tegengehouden?

De meedogenloze strijd van Amazon
om de wereld te veroveren

DA N A  M AT T I O L IJeff Bezos, 
op zoek naar  

absolute heerschappij 
over de markt



Een 
onthullende 

biografie 
over een 

mediaman 
die zich 

onaantastbaar 
waant
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De Belg die de Nederlandse 
kranten kaapte

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 384 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 5414 1

ISBN e-boek 978 90 446 5415 8

NUR 740

Verschijnt februari

MARK KOSTER is onderzoeksjournalist 

en mediacriticus. Hij is medeoprichter 

van Follow the Money. Eerder schreef 

hij het succesvolle De Mol. De machtig-

ste mediafamilie van Nederland.

F E B R U A R I /  8 5  /  M E N S E N M A AT S C H A P P I J

Christian Van Thillo is de grootste mediaondernemer van de Lage Landen, 

maar ook een mysterie. De geheimzinnige Belg is eigenaar van de Volks-

krant, AD, Het Parool, Trouw, NU.nl, Qmusic en zeven regionale kranten.  

In België regeert hij over Het Laatste Nieuws, De Morgen en de commer- 

ciële televisiezender VTM. Zijn imperium voedt ons dagelijks met nieuws, 

meningen en lifestyleadviezen. En daarbij speelt hij soms een duistere rol 

in de coulissen.

De Belg die de Nederlandse kranten kaapte is een onthullende biografie over 

de schaduwmacht van de Lage Landen. Een epos over een rijkeluiszoon die 

via machinaties een miljardenbedrijf kon opbouwen en nu mede bepaalt 

wat u moet vinden en hoe u zich moet gedragen. De Belg die de Nederlandse 

kranten kaapte is dé must-read over een charmante mediamagnaat die via 

politieke connecties, met subsidies en steun van loyale werknemers zijn 

stempel drukt op ons leven en welzijn. Een levensverhaal over een media-

man die zich onaantastbaar waant.

M A R K  KO S T E R

De mediastreken van Christian Van Thillo
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Over De Mol:
‘Deze voortreffelijke biografie over de familie De Mol haalt 

indrukwekkend veel boven water over de machtige en notoir 
gesloten familie.’

NRC ••••

‘Koster schreef een spraakmakende en onthullende biografie 
van de bekende mediafamilie, een geweldig interessant en 

spannend boek over de entertainmentgeschiedenis van 
Nederland.’

STRETTO MAGAZINE

‘Naast smeuïge perikelen in de privésfeer van de familie De Mol 
verhaalt het boek ook over het media-imperium dat de Molletjes 

hebben opgebouwd. Macht vormt hierin de rode draad.’

MASTERS EXPO



Prijs € 15,- 

ISBN 978 90 446 1809 9

Verschijnt februari

De baanbrekende bestsellers 
van Stephen Hawking, nu in 

een nieuwe reeks

‘Hawking streeft naar niet 
minder dan het volledig 

beschrijven en begrijpen van 
het heelal.’

NRC

‘Stephen Hawking, briljante 
geest in een verlamd lichaam.’

GERARD ’T HOOFT, HET PAROOL

‘Je stelt je voor dat wanneer 
Einstein een boek voor leken 

had geschreven, het er zo zou 
hebben uitgezien.’

NEWSDAY

MEER DAN  
EEN MILJOEN EXX.  

VERKOCHT
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Prijs € 15,- 

ISBN 978 90 446 5592 6

Verschijnt oktober

Prijs € 15,- 

ISBN 978 90 446 5593 3

Verschijnt juni



Oorspronkelijke titel Politics on the 

Edge. A Memoir From Within

Vertaling Mario Molegraaf

Omslag DPS Design en Prepress Studio

naar een ontwerp van Matt Broughton

Uitvoering luxe paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 480 blz.

Prijs ca. € 27,50

ISBN 978 90 446 5566 7

ISBN e-boek 978 90 446 5567 4

NUR 754

Verschijnt maart

RORY STEWART (1973) was verbon-

den aan het Britse leger, diplomaat, 

politicus, schrijver van de boeken Tus-

senstations en De Schotse marsen en, 

met Alistair Campbell, de presentator 

van de populairste Britse politieke 

podcast, The Rest is Politics.

‘Stewart is een schrijver en zijn eerste 
loyaliteit ligt bij zijn lezers. De meesten 

van hen zullen zijn wanhoop delen 
over de kleine middelmatigen die de 
moderne politiek domineren. Bijna 
allemaal zullen ze de venijnigheid, 

excentriciteit, geestigheid en 
intelligentie van het boek waarderen.’

THE TIMES BOEK VAN DE WEEK

 M A A R T /  8 9  /  P O L I T IE K

Negen jaar was hij lid van het Britse Lagerhuis, en nog wel van de Conser-

vatieve Partij, tot verrassing van velen; hij was minister onder David Came-

ron en Theresa May, maar toen Boris Johnson aan de macht kwam, hield 

hij het voor gezien. Inmiddels herkende Rory Stewart zijn eigen partij niet 

meer. Nu doet hij, nadat hij door zijn eigen partij is verraden, zijn politieke 

verhaal uit de doeken.

Zelden heeft een oud-politicus zijn politieke leven zo beeldend en lite-

rair beschreven als Rory Stewart in Op het scherpst van de snede. Met zijn 

internationale bestsellers Tussenstations en De Schotse marsen had hij zijn 

schrijverschap al bewezen.

Op het scherpst van de snede is een eerlijke, moedige, vaak beangstigende 

en soms ronduit shakespeareaanse tragedie over leugens, kwaadspreke-

rijen, corruptie en totale incompetentie binnen de Britse politiek. Het is 

een uniek relaas over de werking van macht en wat die met mensen doet; 

en het is ook nog eens geschreven in een schitterende en, ondanks de 

droeve boodschap, humoristische stijl.

Op het scherpst van de snede

R O R Y  S T E WA R T

Politiek van binnenuit
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‘Een ongenadig en briljant portret (...). 
De leugens, incompetentie en het 

verraad zijn allemaal zo overduidelijk 
dat het boek aan slimme jonge 

mensen zou moeten worden gegeven 
om hen van alle resterende illusies te 
ontdoen voordat ze hun naam op een 

stembiljet zetten.’

THE ATLANTIC

‘Zelden is het leven van een minister 
zo gedetailleerd en met zo veel 

literaire flair beschreven (...). Dit boek 
is een essentieel documentatiewerk: 

Orwell in de kolenmijn, Swift over 
religieuze overdaad. We moeten 

dankbaar zijn dat het is geschreven 
en dat Stewart nooit is opgehouden 

interessant te zijn.’

THE GUARDIAN
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Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering gebonden, geïllustreerd

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 400 blz.

Prijs ca. € 34,99

ISBN 978 90 351 2777 7

ISBN e-boek 978 90 351 4537 5

NUR 688

Verschijnt mei

NIEK VAN SAS was hoogleraar 

geschiedenis aan de Universiteit van 

Amsterdam. Hij houdt zich vooral 

bezig met de politiek en cultuur van 

Nederland en West-Europa van de 

achttiende tot de twintigste eeuw. 

Zijn werk werd bekroond met de Prins 

Bernhard Cultuurfonds Prijs voor de 

Geesteswetenschappen.

‘Van Sas is op en top historicus. Hij is professioneel, schrijft 
met gezag en zal niet snel te betrappen zijn op geklets over 

iets waarover hij niet veel weet. Altijd wil hij ook iets betogen. 
Hij is zich ook zeer bewust van de tradities in het vak.’

NRC

M E I /  9 1  /  G E S C HIE D E NI S

Lange tijd werd de Nederlandse negentiende eeuw simpelweg afgedaan 

als ‘de vorige eeuw’. Geen eeuw om trots op te zijn of naar om te kijken. 

Maar sinds de vaak verguisde Bataafs-Franse tijd deel ging uitmaken van 

een ‘lange’ negentiende eeuw (1795-1914) kreeg die steeds meer een eigen 

gezicht. De negentiende eeuw wordt hier belicht vanuit politiek-cultureel 

perspectief, gebruikmakend van wat tijdgenoten vonden. Het gaat dan om 

grote woorden die destijds in de mond werden genomen als ‘vooruitgang’, 

‘democratie’, ‘eigenheid’ en ‘anders-zijn’. Na de Bataafs-Franse tijd en het 

Verenigd Koninkrijk van Nederland en België komen de revolutiejaren 

1830 en 1848 ter sprake. De globalisering van de tweede eeuwhelft roept 

de vraag op wat het bezit van een immens koloniaal rijk betekende voor 

Nederland in Europa. De emancipatiegolven van vrouwen, arbeiders en 

katholieken gaven de laatste decennia kleur.

De wentelende eeuw vertelt met superieure kennis het verhaal van deze 

veelbewogen en veelkantige eeuw, die met het fin de siècle hier juist dyna-

misch en optimistisch eindigde.

De wentelende eeuw

N I E K  VA N  S A S

De geschiedenis van Nederland, 1795-1914
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Onze vroegste voorouders

ISBN 978 90 351 2773 9 | Prijs € 39,99

In de marge van de beschaving 

ISBN 978 90 351 2774 6 | Prijs € 29,99

Metropolen aan de Noordzee 

ISBN 978 90 351 2775 3 | Prijs € 49,99

De last van veel geluk

ISBN 978 90 351 3028 9 | Prijs € 25,99

Rijk aan de rand van de wereld 

ISBN 978 90 351 3345 7 | Prijs € 39,99

Zo ver de wereld strekt 

ISBN 978 90 351 2779 1 | Prijs € 35,99

Nederland en het poldermodel 

ISBN 978 90 351 2780 7 | Prijs € 35,99

Vul de monumentale reeks 
aan en ontvang 

 ‘De geschiedenis van Nederland’  
 aanbiedingskorting 



Omslag Bart van den Tooren
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ISBN 978 90 446 5427 1

ISBN e-boek 978 90 446 5428 8

NUR 754

Verschijnt maart

TIJN SADÉE volgt al dertig jaar Europa 

voor onder meer NRC, NPO Radio 1 en 

VPRO. Hij woonde vanaf 2001 in Boe-

dapest, vanaf 2009 in Brussel en sinds 

2021 reist hij tussen beide landen. 

In 2021 publiceerde hij met Bert van 

Slooten Het Brusselse moeras.

Het onheilspellende 
verhaal over de grootste 

bedrieger van Europa

Over Het Brusselse moeras:
‘Tijn Sadée en Bert van Slooten geven aan de hand van 

terloops opgeschreven memoires veel informatieve kijkjes 
in de machinekamer van de Europese politiek. De lezer voelt 

zichzelf al snel een ingewijde.’

NRC

‘Biedt niet alleen zicht op de in de luwte opererende 
ambtenaren, maar ook op alle lobbyisten die invloed trachten 

uit te oefenen op Europese wetgeving.’

LAGE LANDEN

M A A R T / 9 5  /  P O L I T IE K

Hij is Europa’s langstzittende en meest omstreden regeringsleider: Viktor 

Orbán, premier van Hongarije. Vijand van Europa’s progressief-liberalen. 

Vriend van Poetin en van extreemrechtse avonturiers op de Balkan en in 

de polder. Orbán belichaamt de westerse politieke crisis.

In Orbáns politieke verdienmodel is de zondebok onontbeerlijk en zijn 

geoliede propagandamachine introduceert telkens een nieuwe: George 

Soros, de kosmopoliet, de migrant, de genderactivist of de bemoeizuchtige 

eurocraat. Orbán en zijn clan worden bovendien verdacht van grootscha-

lige fraude met het geld van de Europese belastingbetaler. Mainstream- 

politiek en -journalistiek krijgen nauwelijks vat op hem. Ondertussen 

bouwt hij aan zijn – zoals hij het zelf noemt – ‘illiberale’ samenleving, die 

steeds meer Europeanen aantrekt.

Sinds 2001 volgt Europacorrespondent Tijn Sadée de Hongaar op de voet. 

In dit boek bundelt Sadée zijn ervaringen en spreekt hij met Orbáns poli-

tieke vrienden en vijanden, in Boedapest en in Brussel.

De clan van Orbán is een meeslepend en verontrustend portret van een 

autocraat die het politieke debat in Europa nog jaren zal bepalen.

De clan van Orbán

T I J N  S A D É E

Kroniek van de Hongaarse aanval op Europa
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Omslag Suzan Beijer
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Verschijnt april

VILAN VAN DE LOO is gepromoveerd 

onderzoekster en publiceert vooral 

over vooroorlogs militair Nederlands- 

Indië. Bij Prometheus verschenen 

eerder Uit naam van de majesteit. Het 

leven van J.B. van Heutsz (1851-1924) 

(derde druk) en Een eervol bestaan. De 

geschiedenis van het KNIL, 1814-1950.

Een nieuw beeld van een 
uitgesproken militair

Over Uit naam van de majesteit:
‘Vilan van de Loo heeft het oordeel van tijdgenoten over J.B. van 

Heutsz voor zichzelf laten spreken.’

DE VOLKSKRANT ****

‘Waardevol en origineel inzicht in zijn manier van denken, zijn 
eergevoel, zijn militaire logica, zijn omgang met de publieke opinie 

en zijn manier van omgaan met kritiek.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

A P R IL /  9 7  /  G E S C HIE D E NI S

Frits van Daalen (1863-1930) was militair pur sang, voorbestemd om in het 

KNIL een grote carrière te maken. Hij ontving meerdere Militaire Wil-

lems-Ordes en genoot de gunst van het hof. Zijn carrière nam een drama-

tische wending door een conflict met de toenmalige gouverneur-generaal 

Van Heutsz, dat escaleerde tot een nationale bestuurscrisis. Van Daalen 

schreef talloze brieven en nota’s, waarin hij zijn meningen en gevoelens 

over het koloniale bestuur snoeihard formuleerde. Hij schreef om zich te 

uiten, maar ook om te krijgen waar hij zijn leven lang naar zocht: erken-

ning van zijn beleid en bestuur.

Van Daalen is nu vooral bekend als gewelddadig militair; zijn expeditie 

door Atjeh in 1904 geldt als uiterst controversieel. Maar dat eenzijdige 

beeld behoeft uitbreiding en correctie.

Deze biografie plaatst Van Daalen in zijn tijd: als indo in een roomblank 

bestuur, gouverneur van Atjeh, commandant van het KNIL en ook als een 

beroemdheid in de militaire koloniale wereld. Via deze uitzonderlijke 

man kunnen we die wereld op een nieuwe manier zien en begrijpen, juist 

omdat wij nu een ander moreel kompas hebben.

De Atjeh-generaal

V I L A N  VA N  D E  L O O

Het militaire leven van Frits van Daalen
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Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 512 blz.

Prijs ca. € 45,-

ISBN 978 90 446 5536 0

ISBN e-boek 978 90 446 5537 7

NUR 320

Verschijnt april

ARIËTTE DEKKER (1964) schreef eer-

der biografieën van scheepsbouwer 

Cornelis Verolme (2005) en haven-

magnaat Anton Kröller (2015). In 2018 

publiceerde zij Omstreden verleden. 

Museum Boijmans Van Beuningen en 

de Tweede Wereldoorlog.

Over Leven op krediet:
‘Met haar rijk gevulde biografie over Kröller levert Ariëtte Dekker 
een bijzondere bijdrage aan de kennis van grote ondernemers in 

de eerste decennia van de vorige eeuw.’

MENNO TAMMINGA, NRC •••••

‘Leven op krediet schildert een fascinerend beeld van het 
bedrijfsleven en de financiële wereld van een eeuw geleden en 

laat zien dat regulering op dit terrein allesbehalve een overbodige 
luxe is.’

ROB HARTMANS, HISTORISCH NIEUWSBLAD

‘Deze biografie is stukken evenwichtiger. Dat is Dekkers 
verdienste.’

PAUL VAN DER STEEN, TROUW

A P R IL /  9 8  /  B I O G R A F IE

Sam van Deventer (1888-1972) stelde zijn leven in dienst van het echtpaar 

Kröller-Müller. Hij kwam in 1908 in hun leven en zou er nooit meer uit 

weggaan. De twintig jaar oudere Helene bracht hem liefde voor kunst, 

esthetiek en de Duitse cultuur bij. Ze wisselden meer dan drieduizend 

brieven. Sam van Deventer was echter ook secretaris van Anton Kröller, in 

wiens piramidespel op de beurs hij steeds verder verstrikt raakte, met de 

ondergang van familiebedrijf Müller & Co tot gevolg. Hij werd tot splijt-

zwam tussen het echtpaar.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog stelde de Duitsgezinde Van Deventer zich 

uiterst meegaand op. Hij stond rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart toe 

zijn vijftigste verjaardag op jachthuis Sint-Hubertus te vieren. Roofkunst 

werd opgeslagen in de schuilkelder van het museum. Na afloop van de oor-

log betaalde Van Deventer een hoge prijs voor zijn ‘culturele collaboratie’. 

Zijn trouw aan het echtpaar bleef echter altijd ongebroken.

Na de biografieën van Helene Kröller-Müller (2010) en Anton Kröller (2015) 

vormt dit boek de sluitsteen op de geschiedenis van de totstandkoming 

van het Kröller-Müller Museum en Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De vertrouweling

A R I Ë T T E  D E K K E R

Sam van Deventer, het echtpaar Kröller-Müller  
en de Tweede Wereldoorlog
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Elke provincie een eigen  
Gouden Eeuw
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LOUIS SICKING is Aemilius Papinia- 

nus-hoogleraar volkenrechtsgeschie- 

denis aan de Vrije Universiteit en 

doceert middeleeuwse en vroegmo-

derne geschiedenis aan de Universiteit 

Leiden.

De twaalf 
Gouden Eeuwen 
van Nederland

A P R IL /  1 0 1  /  G E S C HIE D E NI S

De Gouden Eeuw, volgens velen de roemrijkste periode in de Nederlandse 

geschiedenis, roept vandaag de dag ook weerstand op. Sommigen pleiten 

er daarom voor het begrip af te schaffen. Dit boek beoogt het op Holland 

toegespitste debat open te breken door het predicaat ‘Gouden Eeuw’, mét 

zijn keerzijden, aan alle provincies van Nederland toe te kennen. Twaalf 

auteurs – historici, archeologen, taal- en letterkundigen en een jurist – 

nemen elk een provincie onder de loep en stellen een aspect van haar 

geschiedenis centraal waarvan het belang de eigen regio overstijgt. Zo 

reikte Friesland ooit van Zeeland tot in Duitsland, huisde in Brabant het 

schitterendste hof van Europa en had Limburg de primeur van het Neder-

lands als geschreven taal. Zonder dat alles goud was wat er blonk, laat 

Elke provincie een eigen Gouden Eeuw zien dat op veel meer manieren naar 

de Nederlandse geschiedenis gekeken kan worden dan enkel door een 

Hollandse bril. Van Friesland in de zevende eeuw tot en met Groningen 

in de eenentwintigste, gouden eeuwen blijken tot in onze tijd dramatisch, 

glorieus én actueel.

L O U I S  S I C K I N G  (R E D.)

De bloeiperiodes van Nederland, 7de-21ste eeuw



Het monumentale tweelui 
ons staatsbestel, nu als p

k van Wim Voermans over  
aperback in één cassette

Wim Voermans

o n z e 
constitutie
p

De geschreven en ongeschreven regels 
van het Nederlandse staatsbestelP

W
im V

oermans
o

n
z

e 
con

stitutie

‘op uiterst leesbare en vaak prikkelende wijze schetst 
voermans de ontwikkeling van het constitutionele 

denken van de oudheid tot nu.’
historisch nieuwsblad over Het verhaal van de grondwet

Nederland heeft een van de oudste grondwetten van de wereld en al meer dan 
twee eeuwen een stabiel constitutioneel bestel. De spelregels ervan zijn we-
zenlijk voor hoe we samen vorm geven aan ons lot, maar toch zijn ze weinig 
bekende, soms haast onzichtbare decorstukken voor ons statelijke, politieke, 
juridische en ook alledaagse samenleven. Wim Voermans probeert die vaak 
lastig te doorgronden regels van ons oude Nederlandse constitutionele bestel 
tot leven te wekken door, voorbij de mist van juridische techniek en jargon, 
naar hun achtergrond te kijken. Je gaat die regels – deels vervat in de Grond-
wet, deels in ongeschreven constitutioneel recht – namelijk beter begrijpen
als je weet op welke vraagstukken ze een antwoord (probeerden te) geven. 
Onze constitutie reist daarvoor langs de Republiek, het Koninkrijk en de 
geboorte van de moderne (rechts)staat en democratie in een poging de deur 
van onze constitutie te openen voor iedereen: leken, liefhebbers, studenten 
staatsrecht en deskundigen, professionals en amateurs. Op een manier en in 
een taal die iedereen er toegang toe geeft.

Onze constitutie bouwt voort op Voermans’ eerdere boek Het verhaal van de 
grondwet (2019) waarin het verschijnsel grondwet wereldwijd werd bekeken. 
Dit vervolg richt zich exclusief op het Nederlandse constitutionele bestel.

Wim Voermans is hoog-
leraar staatsrecht aan de 
Universiteit Leiden.

uitgeverijprometheus.nl

Voermans-onze constitutie@3.indd   1-5Voermans-onze constitutie@3.indd   1-5 26-01-2023   11:3626-01-2023   11:36

Prijs € 75,-

ISBN 978 90 446 5564 3

Verschijnt februari 

Over Onze constitutie:
‘De grondwet is het draaiboek voor burger 
en staat dat niemand echt kent. Of goed 
leest. Wim Voermans’ kolossale, en ook 
zeer handzame en leesbare naslagwerk 

lost dat op.’

NRC ••••

‘Wat een gave is het toch als je eenvoudig 
kunt schrijven over een op het eerste 

gezicht moeilijk onderwerp. Die kwaliteit 
bezit de Leidse hoogleraar staats- en 

bestuursrecht Wim Voermans.’

BINNENLANDS BESTUUR

MEER DAN 
10.000 EXX. 
VERKOCHT

Onze constitutie won de 
PrinsjesBoekenPrijs 2023 voor 

beste politieke boek van het jaar

Over Het verhaal van de grondwet:
‘Op uiterst leesbare en vaak prikkelende 
wijze schetst Voermans de ontwikkeling 
van het constitutionele denken van de 

Oudheid tot nu.’

HISTORISCH NIEUWSBLAD 
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• Posters

Mede door zijn achtergrond als 

grafisch ontwerper raakte FRENK 

DRIESSEN (1959) sterk geïnteresseerd 

in de geschiedenis van de politieke 

spotprent. Na het afronden van de 

masteropleiding ontstond het idee om 

dit onderzoek te doen naar persteke-

naar Bernhard Holtrop, waarop hij in 

Leiden hoopt te promoveren.

M E I  /  1 0 5  /  B I O G R A F IE

Bernhard Holtrop werd in 1941 geboren als nakomertje in een gerefor-

meerd gezin op de Veluwe. Binnen dit antirevolutionaire milieu lag een 

loopbaan als perstekenaar beslist niet voor de hand. Niettemin zou Hol-

trop van alle naoorlogse Nederlandse perstekenaars verreweg de belang-

rijkste worden: alleen hém lukte het de internationale top te bereiken. Hij 

was met name in Frankrijk succesvol, waar hij prestigieuze prijzen won en 

waar tentoonstellingen aan hem werden gewijd.

Toen op 7 januari 2015 de islamitisch geïnspireerde moordaanslag plaats-

vond op de redactie van het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo  

was Bernhard Holtrop afwezig. Het behoedde hem weliswaar voor een 

dodendans op de maat van kalasjnikovs, maar na een lange loopbaan  

– gelardeerd met een spraakmakende arrestatie vanwege het afbeelden 

van koningin Juliana als raamprostituee, censuur en rechtszaken – stond 

hij opeens à contrecoeur dit keer zelf in het middelpunt van de wereld-

wijde belangstelling.

Provo van de politieke pornografie beschrijft leven en werk van persteke-

naar Bernhard Holtrop – beter bekend onder zijn nom de plume ‘Willem’ – 

en plaatst diens satirische oeuvre in de historische context van fundamen-

tele politieke en maatschappelijke veranderingen.

Provo van de politieke pornografie

F R E N K  D R I E S S E N

Leven en werk van Bernhard Willem Holtrop
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Over de belangrijkste 
perstekenaar van Nederland
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MARCIA NIEUWENHUIS (1980) is ruim 

twintig jaar werkzaam in de journalis-

tiek, onder meer voor het Algemeen 

Dagblad, Het Parool, de Stentor, de Gel-

derlander, Brabants Dagblad, Tubantia 

en PZC. In 2011 won ze als politiek 

verslaggever van dagblad De Pers de 

Tegel voor de meest getalenteerde 

journalist van Nederland.

Wie is zij echt?

‘Een heerlijk, meeslepend boek over de bliksemsnelle opkomst 
van de BBB en het even wonderbaarlijke als raadselachtige 
politieke natuurtalent van voorvrouw Caroline van der Plas. 

Zet de polderrevolutie door? Marcia Nieuwenhuis bekijkt 
de zaak van alle kanten. Tijdig, scherpzinnig en raak. Niet 
alleen voor politieke junkies een “must”, maar voor iedere 

nieuwsgierige kiezer.’

WIM VOERMANS, HOOGLERAAR STAATSRECHT, UNIVERSITEIT LEIDEN

‘Nieuwenhuis is een voorbeeld van een generatie die met 
nieuw elan en nieuwe ideeën over journalistieke vorm en 

aanpak het politieke nieuws verslaat en beschouwt.’

JURYRAPPORT DE TEGEL

R E E D S V E R S C H E N E N / 1 0 7  /  B I O G R A F IE

Iedereen kent BoerBurger-voorvrouw Caroline van der Plas, maar wie is ze 

echt? Onderzoeksjournalist en politiek verslaggever Marcia Nieuwenhuis 

raakte gefascineerd door de politica. Hoe wordt een rijtjeshuisbewoner 

hét gezicht van de boeren in Nederland?

Met de trekker naar de macht is een biografische schets. Dit boek beschrijft 

het merk ‘Caroline van der Plas’, haar persoonlijke leven, de agrarische 

lobby en de overtuiging dat de regio te weinig te zeggen heeft in Neder-

land. Marcia Nieuwenhuis volgde haar entree in de Tweede Kamer 

intensief. Ze sprak de personen die in haar leven belangrijk zijn: familie, 

vrienden en vele BBB’ers. Ze liep mee met campagnes, analyseerde haar 

debatten, ploos haar eindeloze Twitter-stroom uit en legt met vlotte pen 

haar tactieken bloot.

Met de trekker naar de macht

M A R C I A  N I E U W E N H U I S
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De doorbraak van Caroline van der Plas



M E I /  1 0 8  /  R E I S B O E K

Tien jaar nadat Rosita Steenbeek van Amsterdam naar het orakel van 

Delphi fietste, stapt ze opnieuw op de fiets – uiteraard weer vergezeld door 

fotograaf Art Khachatrian.

Dit keer voert de reis van Rome naar Mycene. Ze nemen de Via Appia, 

Koningin der Wegen, waar Julia, Augustus’ dochter, de apostel Petrus en 

Romeinse keizers hun voorgingen. De beroemde weg brengt verrassende 

ontmoetingen, zoals met Pino, die hun onderaards Taranto laat zien.

Vanuit Brindisi varen ze naar Griekenland. Ze bezoeken Actium, waar kei-

zer Augustus destijds Cleopatra versloeg en waar zij nu een poesje uit een 

boom redden. Ze waden door het ijskoude water van de Acheron, grens- 

rivier van het Dodenrijk, horen het huilen van de jakhalzen en maken een 

duizelingwekkende afdaling dwars door olijfgaarden. Door gaan ze, naar 

Ithaka, Olympia, Sparta, Epidaurus.

Zo’n fietstocht is verhevigd leven. Alles is uitvergroot: de wanhoop van een 

steile klim in de hitte, maar ook de euforie bij aankomst onder de Leeu-

wenpoort in Mycene. Rosita Steenbeek weet als geen ander te tonen dat het 

niet om het einddoel gaat, maar om de reis.

Van Rome naar Mycene

R O S I TA  S T E E N B E E K

Op de fiets over antieke wegen

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering luxe paperback, 

geïllustreerd
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• Posters

• Ansichtkaarten

ROSITA STEENBEEK schreef suc-

cesvolle romans als De laatste 

vrouw, Intensive Care, Ander licht en 

Rose, een familie in oorlogstijd. Ook 

schreef ze over Rome, de stad waar 

ze woont. Recent verschenen haar 

historische roman Julia. Vrijgevochten 

keizersdochter en een heruitgave van 

Schimmenrijk.

Een  
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Historicus en jurist NIELS GRAAF 

(1991) is verbonden aan de Universiteit 

van Amsterdam.

M E I /  1 1 1  /  B I O G R A F IE

‘Ik heb schijt aan wat je rapt. Ik heb schijt aan wat je hebt. Ik heb schijt aan 

de overvallen die je zet.’ Voormalig schrik van Amsterdam-Oost, hitjes- 

kanon, taalvernieuwer, ongekroond Amsterdams stadsdichter, inspirator 

van een generatie of twee: hiphoplegende Sjaak is van alle markten thuis. 

Nooit eerder was er een biografie van een Nederlandse rapper. Nu is er 

Sjaakmat. In dit boek wordt het fenomeen Sjaak in kaart gebracht. Een 

rauw en onthullend portret over het straatleven van Amsterdam en Sjaaks 

geheel eigen plaats binnen de Nederlandse muziek.

Niels Graaf volgde Sjaak naar optredens, studiosessies en bankjes in 

Amsterdam-Oost. Ondertussen sprak hij met collega-artiesten als  

De Jeugd van Tegenwoordig, Lil’ Kleine en 3robi over het fenomeen. Hij 

noteerde alles – tot Sjaaks vlucht uit Amsterdam op zoek naar rust, een 

gezin, paarden, kippen en een konijn. Daarmee is Sjaakmat niet alleen 

een biografie, maar ook een boek over Amsterdam-Oost (de dubbel-O), de 

opkomst van hiphop, glitter en glamour. En natuurlijk het leven.

 

Sjaakmat

N I E L S  G R A A F

Een hiphopleven
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• Veel aandacht in eigen popu-

laire podcast Over routines

ARIE BOOMSMA (1974) is schrijver en 

eigenaar van de Vondelgym-sport-

scholen. Hij is een veelgevraagd spre-

ker over vitaliteit en het opbouwen van 

gezonde gewoontes. Hierover praat 

hij ook met interessante gasten in zijn 

podcast Over routines. Zijn eerdere 

bestsellers FIT, Volhard en Trainen voor 

het leven hebben vele lezers geholpen 

om meer kracht, discipline en vitaliteit 

in hun leven te brengen.

Van FIT, Volhard, en Trainen 
voor het leven werden meer dan 

100.000 exemplaren verkocht

Over FIT: 
‘FIT geeft een goede basis voor iedereen die gezonder wil 

leven maar niet weet waar te beginnen.’ 

NEDERLANDS DAGBLAD

‘FIT onderscheidt zich van andere “fitboeken” door tips 
en oefeningen te noemen die iemand makkelijk kan 

implementeren in het dagelijks leven.’

HEBBAN

Over Volhard:
‘Met dit boek laat Arie Boomsma zien dat we geduld moeten 

hebben met het opbouwen van nieuwe gewoonten.’

NOORDHOLLANDS DAGBLAD

‘Arie Boomsma laat met zijn inspirerende boek Volhard zien 
hoe je kunt voorkomen dat je het gezonde leven opgeeft.’

GEZOND MAGAZINE

 R E E D S V E R S C H E N E N / 1 1 3  /  G E Z O ND HE ID

Je wilt gezonder leven, maar het lukt je niet.

Daarin ben je niet uniek. Dat is niet zo leuk om te horen, maar in dit geval 

schuilt daarin wel de oplossing. Want de reden dat het zo veel mensen 

maar niet lukt het roer permanent om te gooien is dus ook niet uniek. Die 

nieuwe prioriteiten – gezonder eten, meer bewegen, beter slapen – passen 

helemaal niet in ons leven. Een leven dat al boordevol andere prioriteiten 

zit. We haken af omdat er geen tijd is, omdat we al gewend zijn aan andere 

gewoontes. Voor nieuwe gewoontes moet je ruimte maken. En daar komt 

de routine om de hoek kijken. Ons hulpmiddel tegen al die factoren die er 

normaal gesproken voor zorgen dat we niet doorzetten.

In Gezonde routines deelt Arie Boomsma de vijftig allerbeste tips voor een 

fit en vitaal leven. Geen strakke regimes en strenge diëten, maar kleine, 

haalbare stappen.

Gezonde routines

A R I E  B O O M S M A

De 50 allerbeste tips voor een fit en vitaal leven
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NOWELLE BARNHOORN (1986) is 

schrijver en healer. Eerder schreef ze 

de veelbesproken boeken Schemer-

dieren en De tweelingparadox. In 2017 

kwam zij uit haar burn-out en depres-

sie door een verlichtingservaring, 

waarna voor haar een zoektocht naar 

een liefdevoller leven begon. Over deze 

spirituele omwenteling schrijft ze ook 

in haar boek Dwars door het donker. 

Over Dwars door het donker:
‘In Dwars door het donker 
breekt Nowelle Barnhoorn 

een lans voor mindere 
momenten. Een verfrissend, 
verrassend optimistisch en 

persoonlijk relaas.’

JAN MAGAZINE

‘Een bloedeerlijk non-
fictiewerk.’

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

A P R IL /  1 1 4  /  P S Y C H O L O G IE

Een liefdevolle, iets vriendelijkere wereld; iedereen lijkt ernaar te snak-

ken. Maar zelf liefdevoller in het leven staan – waarbij je jezelf en de ander 

meeweegt – is zo makkelijk nog niet. Misschien roept het idee bij voorbaat 

al teleurstelling, boosheid of moedeloosheid bij je op. Een gevoel dat het 

toch niet meer goed gaat komen, of een diepe angst dat je te soft wordt als 

je daadwerkelijk meer vanuit je hart gaat leven.

In dit boek doet Nowelle Barnhoorn in praktische, compassievolle stap-

pen uit de doeken hoe je meer liefde kunt voelen voor jezelf en tegelijker-

tijd voor anderen: niet alleen voor mensen die je al liefhebt, maar ook voor 

wie je niet kent of misschien zelfs helemaal niet mag. We kunnen alle-

maal veel meer liefde gebruiken. En als we willen bouwen aan een betere 

wereld, dan begint dat hier en nu. Met een geloof in de liefde en de moed 

om daarvoor te kiezen.

De moed om lief te hebben

N O W E L L E  B A R N H O O R N
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Prijs € 15,-
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Verschijnt februari

Nu als midprice
‘Onzichtbare vrouwen is een 

doorbraak; een compromisloos 
bombardement van droevige, 

boze, slechte en grappige feiten 
waarmee het op briljante wijze een 
onweerlegbare zaak aanspant. (...) 

Dit boek zou op het nachtkastje van 
iedere beleidsmaker, politicus en 

manager moeten liggen.’
THE TIMES

MEER DAN 
10.000 EXX. 
VERKOCHT

‘Een briljant boek dat de 
wereld waarin alles is 

ontworpen voor mannen 
bekritiseert. (...) Boordevol 
praktische informatie voor 

hen die het patriarchaat willen 
ontmantelen.’

THE IRISH TIMES

‘Een strijdkreet om 
terug te vechten.’

THE SUNDAY TIMES

‘Of het nu over ruimtelijke ordening 
gaat of over industrieel ontwerp, 
de medische wetenschap, de 
arbeidsmarkt of ontwikkelingshulp: 
mannen zijn de norm, vrouwen worden 
vergeten. In haar belangrijke boek laat 
Caroline Criado Perez zien waar de 
onzichtbaarheid van vrouwen vandaan 
komt, en wat ze voor gevolgen heeft 
voor hun veiligheid, gezondheid en 
welzijn. Als onzichtbaarheid het 
probleem is, dan begint de oplossing 
bij beter kijken.’

LYNN BERGER, AUTEUR VAN DE BESTSELLERS 

ZORG EN IK WERK AL (IK KRIJG ER ALLEEN NIET 

VOOR BETAALD)
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KOEN BRUNING (2000) studeerde 

Philosophy, Politics and Economics en 

doet momenteel de master Journa-

listiek & Media aan de UvA. Eerder 

schreef hij het boek Samen rijk (2021) 

en was hij coauteur van Er is wél een 

alternatief (2023). 

‘Koen Bruning neemt je als lezer mee in zijn hoofd en 
laat je dan door zijn ogen naar de wereld kijken. Dat is 

vaak hartverscheurend, maar bovenal indrukwekkend.’

JORIS LUYENDIJK

F E B R U A R I /  1 1 9  /  M E N S E N M A AT S C H A P P I J

Een zorgzame moeder. Een zusje dat haar eigen leven wil leiden. Een 

vader die zijn eigen ongediagnosticeerde autisme niet onder ogen durft te 

komen. Heel veel mensen met goede bedoelingen en heel veel onbegrip: 

daaruit bestaat de jeugd van Koen Bruning. De situaties die hij schetst 

zijn soms pijnlijk, soms liefdevol, en onthullen de complexe realiteit van 

opgroeien op het autismespectrum. Tegelijkertijd houdt Bruning zijn 

lezers een spiegel voor. Veel van de hindernissen die mensen met autisme 

ervaren zijn volgens hem niet het gevolg van ‘de stoornis’, maar van de 

manier waarop de maatschappij reageert op mensen die van de norm 

afwijken.

Door middel van persoonlijke verhalen en reflecties op thema’s als klas-

senongelijkheid, rechtvaardigheid en mannelijk- en vrouwelijkheid biedt 

Bruning een uniek perspectief op de machtsdynamieken in onze samen-

leving en de rol die autisme hierin speelt. Op het spectrum is zowel een 

scherpzinnige kritiek als een pleidooi voor solidariteit. Het is een uitnodi-

ging om verder te kijken dan onze eigen ervaringen en te streven naar een 

samenleving waarin niemand wordt achtergelaten.

Op het spectrum

KO E N  B RU N I N G

Leven met autisme
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‘Koen Bruning schrijft indringend over wat er tussen hemzelf 
en de wereld in staat. Een nieuw licht op klassenmigratie.’

SINAN ÇANKAYA

’Een confronterend feest van herkenning.’

ZJOS DEKKER
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JAN BOR (1946) is filosoof. Hij publi-

ceerde onder meer De verbeelding 

van het denken (meer dan 100.000 

exemplaren verkocht), Een (nieuwe) 

geschiedenis van de filosofie, Wat is 

wijsheid?, Mondriaan filosoof, OnZen 

en Modern modern. Bor presenteerde 

in 2018 de documentaireserie Tussen 

meten en weten voor De Boeddhisti-

sche Blik van KRO-NCRV.

F E B R U A R I /  1 2 0  /  F IL O S O F IE

Filosofen hebben het al vaker opgemerkt: niet wát zij is, maar dát de 

wereld er is, is een mysterie. Dat gaat ook op voor waarnemen; het is je voor 

deze onkenbare kant van de dingen openstellen.

In elk geval is waarneming veel meer dan een reactie van je hersens op 

prikkels van buiten; dat is de fysiologische kant ervan. Is het dan een 

voorstelling of begrip – ‘klok’, ‘glas’ – verbinden met wat aan indrukken 

binnenkomt? Nee, dat is denken, geen waarnemen.

Waarnemen is juist je uit de kooi van gedachten waarin het bewustzijn 

zichzelf opsluit bevrijden. Het is de twinkeling van het licht in het glas 

opmerken, je laten meevoeren door het geluid van een klok dat de ruimte 

vult, contact maken met de werkelijkheid, je erin onderdompelen.

Daarbij kunnen topwerken uit de schilderkunst je gidsen. Zij bevrijden je 

uit de gevangenis van het denken en openen je ogen voor het onbegrensde 

krachtenveld dat de wereld en de natuur zijn. In de mooie woorden van de 

dichter William Blake:

Als de deuren van de waarneming werden schoongeveegd,

Zou alles aan de mens verschijnen zoals het is, oneindig.

Waarnemen

J A N  B O R

Een filosofisch essay

D
A

N
G

-V
U

 D
A

N
G



Omslag Suzan Beijer

Uitvoering paperback

Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 448 blz.

Prijs ca. € 29,99

ISBN 978 90 446 3078 7

ISBN e-boek 978 90 446 5532 2

NUR 621

Verschijnt april

SANDER BAX (1977) werkt als 

hoogleraar onderwijs en cultuur bij 

het Tilburg Center of the Learning 

Sciences en bij het departement 

cultuurwetenschappen van Tilburg 

University. Daarnaast is hij lid van het 

Meesterschapsteam Nederlands. Hij 

publiceerde De taak van de schrijver 

(2007), De Mulisch Mythe (2015) en 

De Literatuur Draait Door (2019). 

Momenteel werkt hij aan de biografie 

van schrijver Bernlef en aan onder-

zoek naar didactiek voor (historisch) 

literatuuronderwijs.

Een nieuwe visie op de literatuur 
van de afgelopen eeuw

Over De Literatuur Draait Door:
‘Bijzonder boeiend en uiterst leesbaar (...). Een zeer 

verhelderend boek.’

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

 A P R IL /  1 2 3  /  L I T E R AT U U R G E S C H IE D E N I S

Literaire schrijvers beïnvloedden in de twintigste eeuw de publieke opinie, 

veroorzaakten oproer en putten daarbij uit hun persoonlijke levens. Veel 

schrijvers ontwikkelden zich tot publieke figuren die regelmatig te vin-

den waren in de media en daardoor een grote maatschappelijke impact 

hadden.

Zodra schrijverschap een publieke aangelegenheid wordt, verandert de 

mens langzaam maar zeker in een mythe. In hun werk en in hun optre-

dens geven schrijvers vorm aan vaak tot de verbeelding sprekende verhalen 

over hun schrijverschap. Voor die verhalen zijn verschillende veelvoorko-

mende schrijverstypes voorhanden, zoals de antiburger, de Grote Schrijver 

of de literaire beroemdheid.

In elk hoofdstuk van Schrijversmythen staat een van die typen centraal 

en wordt duidelijk hoe schrijvers uit verschillende tijdsperioden dit type 

hebben ingezet om hun eigen identiteit als schrijver vorm te geven. We 

kunnen zo volgen hoe ingrijpend opvattingen over schrijverschap tussen 

1880 en 2020 veranderden. Van antiburgers met afstand tot politiek en 

markt tot in de massamedia aanwezige publieke figuren met een authen-

tiek en aansprekend imago.

Schrijversmythen

S A N D E R  B A X

Literatuur en schrijverschap tussen 1880 en 2020
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RUDI WESTER studeerde Franse taal- en 

letterkunde. Ze is literair criticus, 

oud-directeur van het Institut Néerlan-

dais in Parijs en oud-directeur van het 

Literair Vertalingenfonds. Ze schreef 

onder meer Beau Berry (2004), Vrien-

dinnen van vroeger, vrouwen van nu 

(2012) en Bestaat er een raarder leven 

dan het mijne? Jef Last 1898-1972 

(2021).

O, de Berry! 

M E I /  1 2 5  /  R E I S B O E K

O, de Berry! Een van de mooiste – en onbekendste – streken in het hart 

van Frankrijk, en ook nog eens de streek van de schrijfster George Sand, 

die ik hartstochtelijk bewonder. Ik had er in 1999 een tweede huis gekocht 

en raakte langzaam maar zeker vertrouwd met de bewoners van de tien 

andere huizen in dit gat in Frankrijk, dat ik Het Gehucht doopte.

Negentien jaar lang verbleef ik met tussenpozen in de Berry. Er kwamen 

nieuwe bewoners in Het Gehucht, zoals Emma, die Friese paarden fokte. 

Het leven van boer Pascal verliep steeds grilliger, zowel qua beroep als 

vrouwen. Parijs werd gedurende zes jaar mijn standplaats, vlak bij de 

Berry. En George Sand kwam steeds meer ‘in’, ze kreeg zelfs een nieuw 

museum. Hoe geweldig ik mijn nieuwe stek ook vond, het haperende inter-

net ging me steeds meer opbreken. Wat bleef was het verstilde landschap, 

de riviertjes, de geheimzinnige Vallée Noire. Zo vertrouwd, zo beeld-

schoon. Ik keer er steeds weer terug. De Berry is een nieuw boek waard.

Domweg gelukkig in de Berry

RU D I  W E S T E R

Leven in het hart van Frankrijk
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KLAAS TAMMES (1948) is sociaal 

geograaf en oud-burgemeester van 

Lienden, Heteren (wnd.) en Buren. Hij 

schreef onder meer de biografieën 

van L.R.J. ridder van Rappard en Hans 

Gruijters.

Over Een verdwaalde intellectueel:
‘Tammes doet Hans Gruijters recht: een bijzonder mens en  

dat was ie.’

HET PAROOL

‘Het boek dat Tammes over deze markante man schreef, is 
leesbaar en onderhoudend, vooral omdat het barst van de 

smeuïge anekdotes die mensen, oud-bestuurders vaak, over 
de hoofdpersoon oprakelen.’

NEDERLANDS DAGBLAD

‘De zoektocht van Tammes brengt de lezer terug naar een 
inmiddels totaal andere tijd waarin ministers tijdens het 

kabinetsberaad gewoon in slaap vielen.’

NRC

M A A R T / 1 2 7  /  B I O G R A F IE

Molly Geertsema (1918-1991) is een van de weinige bestuurders die op alle 

niveaus van het openbaar bestuur een bepalende rol heeft gespeeld. Hij 

was gemeenteraadslid, burgemeester, lid van de Tweede en Eerste Kamer, 

fractievoorzitter, politiek leider, minister, vicepremier en commissaris van 

de Koningin.

Als politiek leider van de VVD was hij de voorganger van Hans Wiegel. Hij 

stond zich erop voor dat hij deze had ontdekt, maar zag met leedwezen 

aan dat met hem de koers van de partij naar rechts afboog. Geregeld gaf 

hij daar commentaar op, waardoor hij zich ontwikkelde tot het liberale 

geweten van de VVD.

Molly Geertsema was een unieke, volstrekt autonome, karakteristieke 

persoonlijkheid die geen blad voor de mond nam. Zijn boude uitspraken 

brachten hem meermalen in een kort geding voor de rechter.

Zijn hele politieke leven streed hij voor gelijke rechten van homoseksuelen. 

Dat wereldje leerde hij heel goed kennen. Aan het eind van zijn leven gaf 

hij toe dat hij zich meer dan alleen uit belangstelling tot die wereld aange-

trokken voelde.

 

Verlicht liberaal in driedelig grijs

K L A A S  TA M M E S

Het leven van Molly Geertsema (1918-1991)
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JOSHUA LIVESTRO werkte als politiek 

adviseur in Londen, Brussel en Den 

Haag. Hij schreef columns en essays 

voor o.a. Vrij Nederland, de Volkskrant 

en NRC. Van zijn hand verscheen eer-

der De adem van grootheid. Nederland 

in de jaren vijftig.

M A A R T / 1 2 8  /  E U R O PA

Een volmaaktere unie vertelt het verhaal van de wordingsgeschiedenis 

van het concept ‘federale unie’, vanaf de vroege zestiende eeuw tot aan 

de stichting van de eerste voorloper van de Europese Unie, de Europese 

Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951). Drie federale canons – een van 

grote en minder bekende denkers, een van utopische vredesplannen en 

een van praktische pogingen tot federatievorming – gaven samen inhoud 

aan de concepten waarmee de zes stichtende regeringen in 1951 de eerste 

versie van de Europese Unie vorm gaven. Het boek ontsluit het verleden 

van een unie die altijd claimde er geen te hebben, omdat het ‘sui generis’ 

zou zijn, zonder voorbeelden of voorgangers. Hoewel er niets onvermijde-

lijks was aan haar vorming, maakt de hier gepresenteerde geschiedenis 

duidelijk dat het plausibel en in zekere zin zelfs voorspelbaar was dat er 

op zeker moment een unie zou worden gevormd – en dat het einde van de 

Tweede Wereldoorlog precies het soort stichtingsmoment vormde waar-

over federale theoretici in voorgaande eeuwen speculeerden.

Een volmaaktere unie

J O S H UA  L I V E S T R O

Van Machiavelli tot Monnet

Het verleden van de Europese 
Unie, die zelf claimt geen 

verleden te hebben
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ELSE-MARIE VAN DEN EERENBEEMT 

is familietherapeut. In Nederland en 

Vlaanderen geniet ze al geruime tijd 

bekendheid door haar televisieop-

tredens, lezingen, boeken en inter-

views. Eerder verschenen van haar de 

succesvolle boeken Alle dochters!, De 

liefdesladder en Wie krijgt de gouden 

armband van moeder?.

‘Een helder boekje dat inzicht geeft in (lastige) 
familiesituaties.’

NEDERLANDS DAGBLAD

‘Else-Marie van den Eerenbeemt schrijft helder. (...) Treffend 
en verrassend zijn de uitgekozen literaire passages, de 

gedichten en de citaten van bekende wetenschappers als 
Frans de Waal.’

DE TELEGRAAF

‘Iedere lezer zal wel iets van zijn eigen situatie herkennen in 
menig voorbeeld en niet zelden zal dit resulteren in een ander, 

verrijkender inzicht in de eigen familiebanden.’

NETWERK PALLIATIEVE ZORG

M A A R T / 1 3 1  /  P S Y C H O L O G IE

Waarom houdt mijn moeder meer van mijn zusje dan van mij? • Kan mijn 

moeder me verbieden mijn vader te zien? • Zijn familie kijkt neer op mijn 

ouders • Onze kinderen willen het huis niet uit • Mijn kinderen hebben mijn 

nieuwe vriend toch gewoon te accepteren? • Moet ik het familiegeheim aan 

mijn partner vertellen? • Wat kan ik doen om mijn kleinkinderen te mogen 

zien? • Ik wil niet in het familiebedrijf, maar mag ik mijn vader teleurstel-

len?

De familie waarin je opgroeit heeft grote invloed op je latere leven. Het 

kleurt de relaties die je aangaat, je werk, je rol in de samenleving en je 

band met je eigen kinderen. Else-Marie van den Eerenbeemt schetst in 

Liefde, leed, loyaliteit aan de hand van talloze voorbeelden de invloed van 

de familie waarin je geboren bent op je levensloop en je levensgeluk. Als 

specialist op het gebied van familieverhoudingen gaat ze in op de relaties 

tussen (schoon)ouders en kinderen, zussen en broers onderling, schei-

ding en andere breuken in het gezin, en nieuwe, samengestelde gezinnen. 

Kortom: familieliefde en familieleed.

 

Liefde, leed, loyaliteit

E L S E - M A R I E  VA N  D E N
E E R E N B E E M T

Door het oog van de familie

Familieliefde en familieleed door 
dé familietherapeut van Nederland, 
opnieuw uitgegeven ter gelegenheid 

van de Boekenweek
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ALEXANDER PECHTOLD was minister 

van Binnenlandse Zaken en van 2006 

tot 2018 fractievoorzitter van D66. Hij 

is algemeen directeur van het CBR en 

voorzitter van de raad van commissa-

rissen van de Nederlandse Loterij.

BART SNELS is inspecteur-generaal bij 

de Inspectie belastingen, toeslagen en 

douane op het ministerie van Finan-

ciën. Van 2017 tot 2021 zat hij voor 

GroenLinks in de Tweede Kamer.

Bevat onder meer bijdragen 
van Herman Tjeenk Willink 

en Mark Rutte

F E B R U A R I /  1 3 3  /  P U B L IE K E D IE N S T V E R L E N IN G

Van de toeslagenaffaire tot het vastgelopen stikstofdossier: de kranten 

staan vol over de ‘bestuurscrisis’ waar Nederland in verkeert. In die discus-

sie wordt één stem opvallend weinig gehoord: die van de vele tienduizen-

den mensen die het overheidsbeleid ook echt moeten uitvoeren. In de poli-

tiek worden zij niet gezien en op de ministeries worden zij niet begrepen.

Tot die conclusie kwamen Alexander Pechtold en Bart Snels toen zij enkele 

jaren geleden zelf de overstap maakten van de Tweede Kamer naar de 

wereld van de uitvoering. Sindsdien noemen zij zichzelf ‘bekeerlingen’. 

Het zijn de medewerkers in de publieke dienstverlening, en niet de politici 

en de beleidsmakers, die de overheid draaiende houden en vaak haarfijn 

doorhebben wat er nu misgaat.

In Tot uw dienst komen zij voor het eerst ongefilterd aan het woord. Dage-

lijks zien zij hoe wensdenken de politieke agenda bepaalt, goedbedoelde 

moties stuklopen op de praktische realiteit en burgers verdwalen in de 

bureaucratie. De toon is niet klagerig, maar wel kritisch.

Bovenal is het een hoopvol boek. Gepassioneerde publieke dienstverleners 

schetsen door middel van herkenbare, persoonlijke en soms grappige ver-

halen de bestuurlijke weg vooruit. Ook u bent straks een bekeerling.

A L E X A N D E R  P E C H T O L D 
E N  B A R T  S N E L S

Tot uw dienst

Tegenspraak door publieke dienstverleners
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7 oktober 2023 werd een inktzwarte dag in de geschiedenis van Israël.  

Terreurbrigades van Hamas zaaiden dood en verderf. Het antwoord van Israël 

liet niet lang op zich wachten. Nachten- en dagenlang regende het bommen 

op Gaza, voordat het Israëlische leger de strook zelfs binnentrok.

Het publieke debat werd vrijwel meteen beheerst door emoties. Discussies 

bleken onmogelijk en/of ontaardden in pure vijandigheid. De anti-Israëlstem-

ming sloeg geruisloos over naar een vorm van virulent antisemitisme zoals 

sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was vertoond.

In Wie over vrede spreekt, heeft moed zijn achttien essays en beschouwingen 

gebundeld van vooral, maar niet uitsluitend, Joodse schrijvers. Sommigen 

schrijven over Israël en de legitimatie van de oorlog, anderen over het lot van 

de Palestijnen, weer anderen over antisemitisme. Wat de schrijvers bindt is de 

innerlijke noodzaak zich op papier te verhouden tot deze afschuwelijke oorlog. 

Dit boek kan daarom het best worden beschouwd als een hartenkreet, een 

schreeuw om begrip voor de complexe werkelijkheid waar Israëli’s en Palestij-

nen voor staan.

De opbrengst van dit boek komt ten goede aan een vredesproject. Omdat elk 

sprankje verbinding hard nodig zal zijn na 7 oktober.

Met bijdragen van Paul Brill, Elma Drayer, Jessica Durlacher, Hans Fels, 

Esther van Fenema, Kitty Herweijer, Marcel Levi, Marcel Möring, Leonard 

Ornstein, Chaja Polak, Esther Porcelijn, Gideon Querido van Frank, Emile 

Schrijver, Marja Vuijsje, Robert Vuijsje, Tommy Wieringa, Femmetje de Wind 

en Judith Zilversmit.
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